
Heb je het al gehoord? 

 

Ik betrapt mijzelf erop dat ik deze vraag regelmatig heb gesteld; Heb je het al gehoord? 

Zo enthousiast ben ik over het kruis dat deze lijdenszondagen rouleert door de verschillende kerken 

in Mijdrecht waarop iedereen een tekst kan achterlaten, wat het kruis betekend maar ook. Wat wil je 

dat er goed komt? 

Vandaar de vraag; heb je het al Gehoord? 

In de bijbel staat een verhaal over een bloedvloeiende vrouw waarvan Marcus’ zegt; ze had gehoord 

van Jezus. 

Ook toen waren er enthousiaste mensen die tegen haar hebben verteld heb je het al gehoord van 

Jezus? 

En daar ging deze vrouw vanuit haar isolement (quarantaine)want dat was de gewoonte in die tijd 

dat ze buiten de gemeenschap werd geplaatst terug naar haar dorp op zoek naar Jezus. 

We staan aan de vooravond van de lijdensweek. 

Zondag is het palmpasen, het kruis staat dan in de gemeente Leef(in de rank) en goede vrijdag in de 

RK kerk. Zaterdagavond hebben we een viering met verschillende kerken na een stille tocht door het 

dorp. 

Uitlopende op Pasen want het kruis is niet het einde gelukkig niet Jezus is opgestaan.  

Het zou ‘ongehoord ‘zijn als je hier niet enthousiast van wordt en daarom mag ik je oproepen om ook 

in jouw omgeving de vraag te stellen: 

Heb je het al gehoord? 
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