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Nieuwsbrief februari, maart 2023

Kerkdiensten

Kerkdiensten

11 februari 19.00 uur
22 februari (aswoensdag) 19.00 uur
4 maart 19.00 uur
18 maart 19.00 uur
1 april (Palmzondag) 19.00 uur

Online diensten

Als het voor u (nog) niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog steeds de
mogelijkheid om online diensten te volgen. Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk
en klik op de knop ‘Online vieren’. U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van
Haarlem en die van Utrecht worden gelivestreamd.

Overwegingen bij de diensten

11 februari God neemt onze vrijheid serieus
Zondag van de wet van het koninkrijk
Wijsheid van Jezus Sirach 15:11-20, 1 Korinthiérs 2:6-11, Mattels 5: 17-26

‘Hoe kan God dit toelaten?’ Het is een vraag die je zo af en toe wel eens hoort als het gaat over
wat mensen aanrichten en elkaar aandoen. Vandaag horen we het antwoord en dat is eigenlijk
heel eenvoudig. We horen het in de eerste lezing: “God was het die van het begin af de mens
maakte en hem liet in de macht van zijn eigen overlegging.” Hij heeft ons vrijheid van handelen
gegeven, en daarom kunnen we kiezen tussen goed en kwaad, leven en dood. Niet Hij, maar wij
zijn verantwoordelijk voor hoe we met elkaar omgaan. “Als je naar het altaar gaat om te offeren,
maar je herinnert je dat je broeder iets tegen je heeft, laat dan dat offer staan en ga eerst naar je
broeder om je met hem te verzoenen”, horen we in het evangelie. Niet dat het God allemaal niet
interesseert, of dat Hij na de schepping van de aarde en de mensen zijn handen van ons heeft
afgetrokken. In tegendeel. Hij kan en wil ons helpen met zijn kracht van moed, liefde en trouw. Hij
nodigt ons uit, maar zonder ons ja-woord gaat het niet.




22 februari. Wat wil je loslaten?
Aswoensdag
Joél 2:12-19, 2 Korinthiérs 5:20 — 6:10, Mattels 6: 1-6 en 16-21

Met aswoensdag begint de tijd waarin veel christenen zichzelf beperkingen opleggen. Dat kan
van alles zijn, van niet snoepen of geen alcohol tot geen activiteit op sociale media of minder tv
kijken. Wat leven met beperkingen betekent weten we allemaal sinds de corona-pandemie. Het
zou te hopen zijn dat het ons begripvoller heeft gemaakt voor mensen die altijd met beperkingen
moeten leven, vanwege hun gezondheid, ouderdom of omdat ze weinig geld hebben.
Beperkingen waar je niet zelf voor kiest zijn niet leuk en niet goed voor je.

Dus waarom zou je kiezen voor een beperking, zoals in de vastentijd, zoals het woord al zegt,
gebruikelijk is? Omdat het dan wezenlijk geen beperking is maar ruimte maken voor wat
waardevol is. Hoe maak jij die ruimte? Wat kun en wil je daarvoor (tijdelijk) loslaten? We doen het
omdat we ons realiseren dat we sterfelijke mensen zijn, die niet alles kunnen en dus altijd wel
keuzes moeten maken. Daarom ontvangen we op deze dag ook het askruisje. Gedenk mens, dat
je stof zijt. En daarom ben je zo mooi.

4 maart Een geheim om in te groeien
Tweede zondag van de 40-dagentijd
Exodus 24:12-18, Filippenzen 3:7-14, Mattels 17:1-9

‘Wat betekent geloven voor u?’ Twee jonge journalisten in opleiding kijken me vragend aan. VVoor
hun studie moesten ze een interview afnemen bij iemand ‘die op meerdere criteria verschilt met
ons’. Ik was de gelukkige, verschillend met hen in leeftijd, geslacht én: dat ik geloof en bij een
kerk hoor. En ja, wat antwoord je dan op zo’n vraag. lk begon iets te zeggen over hoe het geloof
me troost en bemoedigt, ook als dingen me soms niet lukken of niet gaan zoals ik had gehoopt.
Eén van de twee jongens merkt op: oh ja, dat herken ik, en dan zeg ik gewoon tegen mezelf: nou
volgende keer beter! Voor hem was het dus niet zo duidelijk waarom je daar nou geloven voor
nodig zou hebben.

Mijn Heer Jezus Christus kennen gaat alles te boven. Dat horen we in deze dienst. Het raakt me,
ik voel iets van wat Paulus hier bedoelt. Maar dat onder woorden brengen is nog niet zo
eenvoudig. Het is een geheim om in te groeien.

18 maart |k zie wat jij niet ziet
Vierde zondag van de 40-dagentijd
1 Samuél 16:1-13, Efeziérs 5:8-14, Johannes 9:1-39

‘Hoe kan het, dat ik het niet gezien heb?’ Dat is wat een mens zich soms afvraagt, bijvoorbeeld
op een moment dat bedrog aan het licht komt, of als je ziet hoe eenzijdig je blik lang is geweest,
of als iets wat belangrijk is toch lang aan je aandacht is ontsnapt. ‘Ik heb echt zitten slapen’, denk
je dan verdrietig.

God ziet wat mensen vaak niet zien. De verhalen van deze dienst getuigen ervan. Als de profeet
Samuél erop uit gestuurd wordt om een opvolger voor koning Saul te zalven, denkt hij in eerste
instantie aan een sterke jonge man. Maar God blijkt zijn oog te laten vallen op een ander. Veel
kleiner en jonger. Wie naar Zijn stem luistert leert te kijken zoals God, en dat is met hele andere
ogen dan mensen van nature meestal doen. God ziet iets in mensen waar wij dat misschien niet
zo snel doen. God ziet iets in ons dat wij zelf misschien niet zo snel doen. En dat zien van God is
roeping.




VASTEN: IN DE BEPERKING ZIT MEESTERSCHAP

Bij ons thuis hangt dit jaar de scheurkalender die dit jaar uitgegeven is ter gelegenheid van de
viering van 450 jaar Alkmaars Ontzet. Elke dag kun je daarop iets lezen over het leven in
Alkmaar in het jaar 1573. Het jaar begon met een erg koude winter en nieuws over de Spaanse
belegering van Haarlem, waarvan men zich angstig afvroeg of dit ook Alkmaar te wachten zou
staan. Nieuws druppelde in die dagen de stad onregelmatig binnen via bijvoorbeeld
rondtrekkende kooplui. Op een dag brengen zij een paar papieren mee. Een aantal mensen zat
er aandachtig naar te kijken in herberg het Vergulde Vlies. Het waren nieuwsprenten, afkomstig
uit Duitsland. De ene prent toont hoe soldaten schietend door Mechelen
trekken, terwijl ze voorraden en kostbaarheden roven, met goedvinden van
de Spaanse hertog Alva! Op een andere prent is te zien hoe de stad Zutphen
bezwijkt onder een militaire overmacht die onder leiding staat van Don
Frederico, Alva’s zoon. ‘Afschuwelijk’, zei een vrouw aan de tafel. ‘Je moet
er toch niet aan denken dat je dit soort nieuwsprenten elke dag te zien zou
krijgen.’

Een betekenisvolle knipoog naar onze tijd, met zijn dagelijkse bijna oneindige
nieuwsstroom. Het lijkt nu toch heel normaal dat we beelden zien van de oorlog in Oekraine, én
overstromingen in Australié of Pakistan, én geweld in Brazilié of ergens in ons eigen land, én nog
veel meer. Onze wereld is veel groter dan die van mensen uit de 16e eeuw. Dat heeft ook
voordelen en mooie kanten. We kunnen makkelijk reizen en zien gemiddeld veel meer van de
wereld, en we kunnen eenvoudig en snel contact houden met mensen van overal, we kunnen
overal vrienden maken en ook op afstand helpen en hulp ontvangen.

Dat is de andere kant van de medaille. Maar die voortdurende stroom van slecht nieuws doet iets
met ons. Dat kan niet anders.

De vastentijd, die die dit jaar op 22 februari (aswoensdag) begint, is een tijd van afzien, in de
meest letterlijke betekenis van dat woord. Het is een tijd om bewust ergens van af te zien, om iets
te laten. Traditioneel had en heeft dat vaak de vorm van minder of minder luxe eten en drinken,
het laten staan van alcohol of snoep. En steeds vaker zoeken mensen het vasten ook op andere
manieren: bijvoorbeeld een tijd afzien van actief zijn op sociale media. Het zou ook een vasten
kunnen zijn van al het wereldnieuws. Waarom niet? Niet om je rug te keren naar de wereld, maar
vanuit het bewustzijn dat als je veel ziet, misschien bijna niets je echt kan raken. Ook daarin kun
je een keuze maken voor iets dat dan wél echt je aandacht heeft. Voor het project van de
Vastenactie bijvoorbeeld. Meer informatie hierover vindt u in deze Nieuwsbrief.

Vasten als het beperken van wat er op je afkomt. Je wereld kleiner maken, meer de menselijke
maat, jouw maat. Kiezen waarvoor je jij nu aandacht wilt hebben. Afzien van het vele om ruimte
te maken waarin aandacht is voor wat jij op je af wilt laten komen en ook voor wat op je afkomt
zonder dat je er een keus in hebt. Aandacht voor wat er in je leeft en voor wat er met je gebeurt.
Hoe je dat kunt doen zal heel persoonlijk zijn. Tijd maken voor gebed en bezinning is daarin van
grote waarde. En ook dat is vasten: intensievere aandacht voor ons gebed. Vasten vraagt
voorbereiding: Hoe wil jij deze dagen beleven en welke afspraken met jezelf kunnen daarbij
helpen? Er zijn talloze vormen. Elke dag tijd maken voor gebed of meditatie, voor een wandeling,
of iets opschrijven, of iets lezen, een mandala kleuren of iets anders — net wat je past.

We mogen het doen het in de opgang naar Pasen, het licht dat het duister van onze wereld en
van ons leven verlicht. Een gezegende vastentijd wens ik u toe!

Erna Peijnenburg




Activiteiten

Adventsmaaltijd

Eindelijk... na twee jaar corona lockdown zijn de 75-plussers of senioren van de statie
uitgenodigd voor de adventsmaaltijd. Bea, Emmy, Els en Els zijn onze gastvrouwen. Ellen, nog
lang geen senior is van de partij als afgevaardigde van het bestuur.

Drie rode kersttafels nodigen ons uit om aan te schuiven.

Na het aansteken van drie kaarsen — we vieren vandaag Gaudete — de derde zondag van de
advent, bidden we het Onze Vader en zingen toepasselijk 'het lied van het Licht' en de middag is
geopend. Anita, onze sterpianiste, pingelt er lustig op los: een stevig achtergrondmuziekje.

We zingen een paar kerstliederen, altijd stemming verhogend. Dan komt de soep eraan; keuze
uit groentesoep en groentesoep met champignons, rijkelijk gevuld met balletjes. Als intermezzo
nog een liedje: 'Wat al eeuwen is verteld.' en dan volgt een hartig hapje in de vorm van een
huzarenslaatje.

Intussen komt pastoor Erna eraan. Ze wil onopvallend haar entree doen wat niet lukt dankzij haar
schitterende, foute kersttrui. Ze schuift aan en dan is het tijd voor een spelletje, bedacht door Els
v. Leeuwen. ledere gast trekt een kaartje met een vraag over iemand van het gezelschap. Het
kaartje wordt doorgegeven tot iemand het juiste antwoord raadt. Die persoon krijgt dan de
volgende vraag.

Zo kwamen verhalen naar boven en bijzondere dingen aan het licht. Welk echtpaar ging letterlijk
in een huwelijksbootje ter kerke? Wie haakt sjaals voor de hele familie? Wie kan niet zonder een
ochtend-kruiswoordraadsel? Over wie is een boek geschreven? En drie van deze ouderen
hebben in hun jeugd geschermd. Wie zingt al meer dan 40 jaar in een koor en doet dat nog
steeds? Intussen doen we ons tegoed aan brood, broodjes en kerstbrood.




Ook Tjeerd, de pastoraal assistent van Erna schuift aan. Weer verhalen...

Tenslotte koffie met een gebakje verzorgd door Bea. Een geslaagde en gezellige middag; zo
heeft ouder worden ook zijn voordeeltjes! Het is zo halfzeven, dus gaat menig senior oefenen met
de cantorij.

Met hartelijke dank aan onze gastvrouwen.

En om in de stijl van die middag te blijven: Wie heeft dit stukje geschreven?

Onze Statie op de Nieuwjaarskramenmarkt De Ronde Venen

Na drie jaar werd er op 9 januari j.I. weer een Nieuwjaarsreceptie en Kramenmarkt georganiseerd
in de Willistee te Wilnis, van 19.00 tot 22.00 uur. Onze statie H.Elia had een kraam gehuurd, die
werd be’vrouwd’ door Erna Peijnenburg, Mariette Fakkeldij en Ellen Hilbers.

De opstelling was dit keer z6 gemaakt dat we met vijf andere kerkgenootschappen een
‘kerkstraatje’ vormden. We hadden vanaf de opbouw dus al gelegenheid voor onderlinge
kennismaking en prettig en interessant interkerkelijk contact.
Het evenement werd goed bezocht, en
diverse bezoekers bleven even bij onze
kraam staan, zodat we iets over onze
Oud-Katholieke statie konden vertellen.
Voor verreweg de meeste mensen was
het begrip ‘Oud-Katholiek’ nieuw en
onbekend. Men reageerde vaak verrast
als we vertelden over een katholieke
geloofsgemeenschap met wortels die
teruggaan naar de eerste eeuwen van
het christendom, maar met
weloverwogen eigentijdse standpunten
zoals over celibaat, de vrouw in het - ~ -
ambt en seksuele geaardheid. Een aantal van hen nam wat informatie op papier mee. Bij, en
tussen, alle andere kramen knoopte Erna gesprekjes aan met aanwezigen.

We hopen dat deelname aan dit evenement een beetje heeft bijgedragen aan de
naamsbekendheid van de Oud-Katholieke Kerk en onze statie H.Elia.

Ellen Hilbers

Gespreksavond over ouder worden

Je doet het al je hele leven, ouder worden. Als je jong bent kan het vaak niet snel genoeg gaan...
Maar later wordt dat anders. We ervaren dat de tijd snel gaat, steeds sneller lijkt het wel.

Voor je het weet is er weer een periode voorbij die 0, 9, '
niet meer terugkomt. Ouder worden is afscheid -~ .
nemen. Plotseling ben je veertiger. Of vijftiger. Of

A) Do
gepensioneerde. Je bent zo oud als je je voelt, ' ) {
hoor je vaak. Of proberen we onze leeftijd te
ontlopen? En zou dat ook anders kunnen? To age ' L

o' Vol 0

gracefully zoals de Engelsen het zeggen. Hoe kun

je omgaan met het ouder worden in een cultuur -
waarin jong zijn zo vaak meer gewaardeerd wordt?
Wanneer: donderdagavond 2 februari, van 19.30 — 21.30 uur
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Waar: Bij Hans en Ellen Hilbers in Wilnis
Opgave: via mail aan erna.peijnenburg@okkn.nl (op volgorde van binnenkomst, beperkt aantal
deelnemers ivm de ruimte).

Erna Peijnenburg

Wereldgebedsdag 2023, vrijdag 3 maart 2023

Een wereldgebeuren II

Op deze dag worden er gedurende 24 uur wereldwijd in 173 landen gebedsdiensten
gehouden. In Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen. i

Nederland doet sinds 1929 mee. Dit jaar is de liturgie voorbereid door een
interkerkelijke werkgroep uit Taiwan.
Het thema is n.a.v. Efeziers 1: 5-19 “lk heb gehoord van uw geloof” ZICHTBAAR GELOVEN

Thema: Zichtbaar Geloven
Datum: Vrijdag 3 maart 2023
Plaats: De Rank,
Pr. Bernhardlaan 2, Mijdrecht
Aanvang: 19.00 uur
Muziek: Huisorkest Vos

U bent van harte welkom,

namens het plaatselijk comité: Carla den Boer, Trijnie Korver, Jeannette Kooi, ;
Els van Nieuwmegen, Willie de Pater en WERELDGEBEDSDAG 2023
Anita Vos

Parochie-uitje 2023

Hoewel het nu nog volop winter is, hebben we al een datum voor ons jaarlijks parochie-uitje:
zondag 23 juli 2023

Hopelijk hebben we dan zon en zomerweer!

Zet u deze datum alvast in uw agenda?

Ellen Hilbers



mailto:erna.peijnenburg@okkn.nl

Cursus Liturgie door Matthijs Ploeger

Vanaf 1 maart start de geloofscursus “De liturgische rol van het
gemeentelid — Het hoe en waarom van de zondagse liturgie van de
eucharistie“. Deze cursus zal worden gegeven door Mattijs Ploeger,
die onder andere docent aan het Oud-Katholiek Seminarie is. Het
omvat een serie van zes lezingen waarin er gelegenheid voor vragen
en gesprek is.

Aan bod komen onder andere de betekenis van elk onderdeel van de
zondagse dienst, historische achtergrond en de rol van de
parochiaan. De cursus vormt een samenhangend geheel en daarom
verdient het de voorkeur om hem in zijn geheel te volgen.

Het programma ziet er als volgt uit:

1 maart: Wat is liturgie? Inleidende avond.

15 maart: De opening van de dienst.
Van openingslied tot gebed van de dag.

29 maart: De Woorddienst. Over de Schriftlezingen, de tussenzangen en de preek.

19 april: Op weg naar de Tafel. Geloofsbelijdenis, voorbeden, vredegroet,
opdracht van de gaven.

10 mei: Het eucharistisch gebed. Structuur en betekenis.

24 mei: Communie en besluit. Van het Onze Vader tot het eind van dienst.

De inloop en koffie is vanaf 19:30 uur, het programma zelf vindt plaats van 20:00 uur tot 21:30
uur. De cursus wordt gegeven in de gemeentekamer van de oud-katholieke parochie Amsterdam,
Pieter Baststraat 3 (deur aan de lange rechterzijde van de kerk). De contactpersoon is Martina
Liebler, ze is bereikbaar op martina.liebler@okkn.nl of 06-15656298.

Erna Peijnenburg

Financién en bestuur

Vacature lid kascontrole commissie

Elk jaar wordt onze administratie gecontroleerd door twee leden van de kascontrole commissie.
Elk lid wordt voor twee achtereenvolgende jaren benoemd.

Momenteel is Ben van Nieuwmegen lid van de commissie. Dit wordt zijn tweede jaar.

De functie voor het tweede lid is helaas nog vacant. Op de gemeentevergadering van 2022 is een
oproep gedaan, maar tot dusver zonder resultaat.

Wie gaat onze kascontrole commissie versterken?

Het vergt één dagdeel controle van de administratie en verslag doen op de gemeentevergadering
van 2023.

Laat het mij weten via de email: penningmeester@derondevenen.okkn.nl.

Dank alvast.

Albert Geerdinck,
Penningmeester
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Vacature kerkmeester

In het bestuur van de statie worden de kerkmeesters steeds voor 4 jaar benoemd.

Onze secretaris Mariétte Fakkeldij heeft binnenkort haar derde termijn erop zitten. Wilt u ons
bestuur versterken? Dan horen we dat graag!

Erna Peijnenburg

Goedkeuring jaarrekening 2021 en begroting 2023
Op 18 januari 2023 heeft de bisschop van Haarlem, + Dirk jan Schoon, de jaarrekening over het
jaar 2021 en begroting over het jaar 2023 goedgekeurd.

Collectes
29 oktober 2022
Aantal bezoekers: 24
Opbrengst gewone collecte: € 110,50
Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2022 € 29,60

12 november 2022
Aantal bezoekers: 30
Opbrengst gewone collecte: €99,75
Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2022 € 20,65

26 november 2022
Aantal bezoekers: 32
Opbrengst gewone collecte: € 142,27
Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2022 € 31,80

10 december 2022
Aantal bezoekers: 37
Opbrengst gewone collecte: € 181,90
Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2022 € 44,40

24 december 2022
Aantal bezoekers: 50
Opbrengst gewone collecte: € 237
Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2022 € 60,32

14 januari 2023
Aantal bezoekers: 27
Opbrengst gewone collecte: € 111,20
Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel 2023 €41,93

Actie Kerkbalans 2023

Op zaterdag 14 januari 2023 is de jaarlijks terugkerende actie kerkbalans van start gegaan.

Na de kerkdienst van 14 januari zijn de kerkbalansenveloppen uitgedeeld aan de aanwezigen of
na deze dienst thuis bezorgd of per post verstuurd. Het gaat om 27 adressen.

Vorig jaar heeft kerkbalans € 8165 opgeleverd (incl. een kleine extra gift). Voor het jaar 2023 is
de opbrengst kerkbalans voorzichtig begroot op € 7900.

8




We zitten heden in een periode waarin de kosten voor energie, boodschappen, etc. voor u enorm
Zijn gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Hoge inflatie noemen we dat. En waarschijnlijk
stijgen uw inkomsten niet voldoende mee om die stijgende kosten te dekken. Dus leveren met
zijn allen aan koopkracht in.

Onze Statie klopt ook weer bij u aan. Helaas ook voor onze Statie gaan de kosten in 2023
omhoog, bijvoorbeeld huisvestingskosten.

Ik ben benieuwd welke keuze u heeft gemaakt of gaat maken. In de volgende nieuwsbrief zal ik u
op de hoogte brengen.

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2023 ontvangen en wilt u ons steunen, dan kunt u uw
gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen
Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2023.

Albert Geerdinck
Penningmeester

Vierde kwartaal doel 2022: Unie van Utrecht

In 2016 werd in het Zweedse Uppsala de overeenkomst getekend waarmee de oud-katholieke
kerken van de Unie van Utrecht hun kerkelijke gemeenschap met de Kerk van Zweden
vaststelden en bevestigden. In 2017 gebeurde datzelfde in Utrecht. Deze overeenkomst mag een
mijlpaal worden genoemd in de geschiedenis van onze kerken. Niet alleen omdat de vorige
overeenkomst al weer uit 1965 dateerde, maar vooral ook omdat hiermee een opening wordt
gemaakt naar oecumenische relaties met protestantse kerken. Zo dient de inzet van de Unie van
Utrecht de zichtbare eenheid van de christelijke kerken. Opbrengst collecte € 222,07.

Eerste kwartaalcollecte 2023

De opbrengst van de landelijke Vastenactie is bestemd voor het nieuwe gezamenlijke project van
de IAKDM (internationale verband van oud-katholieke commissies en werkgroepen die zich met
missie en diaconaat bezighouden waaronder Missie Sint Paulus). Het betreft het Tumaini-project
voor de opvang van (wees)kinderen in Goma in Oost Congo.

In en rondom de stad Goma in het oosten van DR Congo
leven veel vluchtelingen in kampen of geimproviseerde
onderkomens, sommigen al vele jaren. Zij zijn gevlucht
voor gewelddadige aanvallen door gewapende groepen in
Oost-Congo. Dorpen werden aangevallen, vee werd
gestolen. In juli 2022 is er ook nog eens een
vulkaanuitbarsting geweest die nog meer slachtoffers
geéist heeft en mensen uit hun huizen heeft verdreven.

Onder de ontheemde vluchtelingen zijn veel
getraumatiseerde vrouwen en (wees)kinderen. Omdat de
mensen naar de steden gevlucht zijn, wordt het land niet meer bewerkt en is er gebrek aan
voedsel. Ondervoeding is wijdverbreid: bijna de helft van de kinderen onder de 5 jaar in Goma
lijdt aan chronische ondervoeding, 4,6% aan ernstige en levensbedreigende ondervoeding.




De organisatie ASDIG, opgericht door Claudaline Muhindo en haar man Desiré, een priester die
later Anglicaanse bisschop werd, ondersteunt de viuchtelingen met verschillende projecten. Het
doel is hen hoop te geven, perspectieven te openen door hen ambachten te leren en hen te
ondersteunen met voedsel, medische zorg en advies. De eerste doelgroep waren verkrachte
vrouwen, die via ASDIG de kans kregen om het vak van kleermaker te leren waardoor ze
inmiddels een klein inkomen kunnen genereren. Ook het probleem van ondervoeding is
aangepakt en er is een school voor (wees)kinderen gebouwd. Er is dus al veel gedaan maar er
blijft nog veel te doen.

Het Tumaini-project steunt 75 (wees)kinderen zodat zij gratis naar school kunnen. In het Tumaini-
centrum worden één keer per week maaltijden voor de kleinere kinderen gekookt en aan de
moeders, die vaak ook honger lijden, worden pakjes met basisvoedingsmiddelen gegeven. Er
wordt kleding beschikbaar gesteld en psychologische ondersteuning en gezondheidszorg
gegeven. Sommige gezinnen kunnen een kleine bijdrage leveren in de kosten.

De vraag is groot en hulp is dringend nodig. De bestaande gebouwen zijn krap en aan renovatie
en uitbreiding toe. De schaarse middelen en de stijgende prijzen voor bouwmaterialen vertragen
de bouw van de broodnodige kamers voor de school. Maar ook de psychologische begeleiding,
de medische zorg en het bereiden en bezorgen van voedsel aan de vele behoeftige kinderen en
moeders kost geld. Claudaline leidt het project in Tumaini, ondanks dat haar man in 2020
overleden is. Gelukkig wordt zij ondersteund door vrijwilligers en leerkrachten.

Helpt u ook mee Claudaline te ondersteunen zodat zij haar belangrijke werk kan blijven doen?

Namens het bestuur, Mariétte Fakkeldij

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze
geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht
nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 287428,
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan:
Mariétte Fakkeldij: tel. 06-83239427 of fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Erna Peijnenburg
Tel: 06-22131765, email: erna.peijnenburg@okkn.nl
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Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: secretaris@derondevenen.okkn.nl

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email
naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de bestuursleden.
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