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OUD-KATHOLIEKE STATIE VAN DE H. ELIA  
DE RONDE VENEN 

 
 

Nieuwsbrief april, mei 2023 
 
 
Kerkdiensten  
 

 

Kerkdiensten  

1 april   (Palmzondag)  19.00 uur 

6 april  (Witte donderdag 19.00 uur 

7 april   (Goede vrijdag) 16.00 uur 

8 april   (Paaswake)  19.00 uur 

29 april     19.00 uur 

13 mei     19.00 uur 

27 mei  (Pinksteren)  19.00 uur 

10 juni     19.00 uur 

 

 
Online diensten 

Als het voor u (nog) niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog steeds de 

mogelijkheid om online diensten te volgen. Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk 

en klik op de knop ‘Online vieren’. U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van 

Haarlem en die van Utrecht worden gelivestreamd. 

 

 

Onverwacht vertrek 
 

Onverwacht komt mijn vertrek als rector van onze statie. Ook voor mij, moet ik zeggen. Alhoewel 

de kans dat ik gevraagd zou worden om pastoor van Enkhuizen te worden al een tijdje als een 

mogelijke oplossing voor Enkhuizen in de lucht hing, bereikte het verzoek van de bisschop om 

pastoor Joop Albers daar op te volgen mij ook pas in de laatste week van januari. Gelukkig kwam 

dat verzoek wél met het bericht dat Martina Liebler, momenteel ook pastoor van Amsterdam, mij 

wilde opvolgen. Vandaar dat ik ‘ja’ op het verzoek durfde te zeggen. Maar met pijn in het  

hart, dat wel. 

 

De statie heeft sinds het begin van haar bestaan altijd mijn aandacht gehad. Met verreweg de 

meesten van u deel ik een gezamenlijke herkomst uit de rooms-katholieke kerk. Een kerk waar 

we teleurstellingen hebben opgelopen – je verlaat een kerk nooit uit weelde – maar waar we toch 

ook veel goeds hebben meegemaakt en veel om dankbaar voor te zijn. En dan toch thuiskomen 

in de oud - katholieke kerk, als volledig lid of als gastlid, ieder op onze eigen wijze. 
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Ik heb het heerlijk gevonden om in Mijdrecht te mogen werken. Een kleine, jonge en enthousiaste 

gemeenschap, waar de diensten altijd gedragen worden door het koor en Anita Vos – en als we 

geluk hebben ook Mirjam Vos of zelfs het hele huisorkest.  

Als voorganger is het dan helemaal een feest om voor te gaan. In 2018 mocht ik bij jullie 

beginnen. Maar toen ik een beetje was ingewerkt en we aan opbouwen konden gaan denken 

werden we overvallen door de corona-crisis. Geen handen geven en afstand houden, daar begon 

het mee. Maar wie had ooit voor mogelijk gehouden dat we een tijd ingingen van maandenlange 

kerksluiting, en daarna kerkdiensten met verplicht aanmelden en zo groot mogelijke afstand van 

elkaar, met mondkapjes en als klap op de vuurpijl mochten we ruim een jaar niet zingen: ook 

daarmee was onze gemeenschap in het hart geraakt. 

 

Het was een lastige tijd voor ieder van ons. We deden wat we konden om contact te houden en 

met name de contactgroep vervulde daarin een belangrijke rol.  

Wonderlijk genoeg kon in deze periode wel worden gewerkt aan het innemen van een plaats in 

de oecumene van Mijdrecht. Op zeer gastvrije uitnodiging van PKN-dominee Erick Versloot 

gingen we meedoen aan de opname van Inspimentjes in de Janskerk. Er groeide vertrouwen en 

samenwerking in het oecumenisch verband van het IKO, waarin we volgens mij nu al niet meer 

weg te denken zijn. En dat is best bijzonder als nog steeds piepjonge gemeenschap! 

 

Gelukkig ligt de lastige coronatijd nu achter ons. Het kerkbezoek is in Mijdrecht weer terug op het 

niveau van voor corona, en dat kan lang niet elke parochie zeggen. Misschien is het wel een 

wonder dat het prille begin, waarmee in 2010 de eerste dienst in ‘katholiek Alternatief de Ronde 

Venen’ werd gehouden, nog steeds voortgang vindt. Van de andere kant denk ik wel eens dat de 

statie veel sterker staat dan ze zelf denkt. Er staat veel goed op de rit: het koor zingt nog steeds 

onder de bezielende input van Anita, er worden gezangbriefjes opgesteld waar de rector niet  

veel aan hoeft te doen, de bezoekgroep is actief en houdt oog voor iedereen, het parochie-uitje 

van komende zomer is al zo goed als georganiseerd, het bestuur is goed op sterkte en kan 

binnenkort een nieuwe jonge kerkmeester begroeten, de Nieuwsbrief heeft een goede 

eindredacteur waar meerdere mensen stukjes voor schrijven, er zijn goede kosters en de 

voorbeden worden gemaakt door diverse mensen, er zijn altijd mensen om koffie of thee te zetten 

na de dienst en zo kan ik nogwel even doorgaan!  

 

Ik heb ervan genoten jullie rector te mogen zijn en zal jullie zeker missen. Maar ik heber ook alle 

vertrouwen in dat jullie met rector Martina goede wegen richting de toekomst zullen vinden! 

Ga met God! Ik blijf altijd graag vriendin én fan van de statie. 

 

Erna Peijnenburg 

 

Wisseling van de wacht – even voorstellen 
 

Nogal plotseling heeft er kortgeleden een ingrijpende verandering plaatsgevonden voor 

de statie Mijdrecht, voor rector Erna Peijnenburg en voor mij, als nieuwe rector. We 

kennen elkaar nog niet. Daarom zal ik me alvast kort voorstellen: 

Mijn naam is Martina Liebler-Münch, ik ben 62 jaar en getrouwd met Harald Münch. We 

hebben vier volwassen zoons (en 6 kleinkinderen) en zijn allebei afkomstig uit Duitsland, 

uit de oud-katholieke kerk.  

 

35 Jaar geleden zijn we naar Nederland gekomen en werken hier sindsdien als pastores 

in de oud-katholieke kerk; na werkzaam geweest te zijn in de parochies Arnhem, 
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Egmond, IJmuiden en Krommenie ben ik sinds 2019 pastoor van Amsterdam / Aalsmeer. En nu 

ook rector van Mijdrecht. Spannend en boeiend.  

Van harte hoop ik dat we elkaar gauw leren kennen en de komende jaren samen in Mijdrecht ons 

geloof zullen vieren, vreugde en leed met elkaar kunnen delen, steunen wie op ons pad komen 

en anderen iets meegeven van de vreugde die we mogen ontvangen! 

Dus, hopelijk tot gauw! 

 

Met hartelijke groeten, 

Martina Liebler 

 

De verandering 
 

U kent het vast wel: het tv programma met bovenstaande titel. 

Ik kijk er graag naar, boeiende levensverhalen van mensen die een andere weg inslaan. 

Vaak een radicale omslag van ellende naar grote innerlijke vrede en vreugde die men dan ook  

uitstraalt. Met hulp van gelovigen, mensen die de kleine mens zagen wegzakken midden in een  

moeras van problemen, die hij/zij niet alleen kon oplossen. Samen wel, samen de nieuwe 

toekomst in, vertrouwend op het Grotere, het Heilige, de Geest van God. 

In zekere zin hebben wij met elkaar ook een omslag gemaakt, in 2010, na een moeilijke periode. 

Ook samen, met hulp van gelovigen die ons bij de hand namen en een stevige bodem vormden 

voor onze verloren groep. Toeval? Ik geloof er niks van.  

 

Gaandeweg zijn we ons thuis gaan voelen in het gehuurde kerkje, met de voorgangers, de 

muziek, liederen, de vastigheid in de vieringen, ieders participatie hierin.  

Ik denk ook aan wat er zoal is ontstaan: een groep kosters, voorbedengroep, bezoekgroep, groep  

lezers, pr groep, een groep die het jaarlijks uitje organiseert, catering, cantorij, bestuur en 

mensen die hand- en spandiensten verrichten voor bijvoorbeeld de website, de kazuifels, de 

bestellingen, het IKO, de kleine kas, de kascontrole, de synode, organisatie vrouwendagen,de 

bloemen, de adventsmaaltijd, voorwerk voor de liturgie, de boekjes, enz. 

En nu is dat 12,5 jaar aan de gang en ben ik zo dankbaar dat ik een rol hierin heb mogen spelen 

en mag blijven spelen.  

 

Mijn taak als kerkmeester zit er evenwel op en met weemoed en blijdschap geef ik het stokje van 

het secretariaat door aan Jeroen Wolvers. Jeroen, ik wens je veel werkvreugde en voldoening in 

deze functie.  

Ik dank God voor onze statie, voor jullie allemaal en voor de warmte van het samen kerk zijn. 

Dat we Zijn zegen mogen ontvangen en delen.  

 

Mariëtte Fakkeldij 

 

Een nieuwe statie-secretaris 
 

Een paar maanden geleden, op de afgelopen wintersynode (die ik als gast bijwoonde), vroeg een 

pastoor van een andere parochie mij eens met veel belangstelling: "het heeft wel een beetje wat 

an een protestantse pioniersplek hè, zo'n statie zoals in Mijdrecht?" Op dat moment had ik daar 

nog niet zo over nagedacht, maar ergens moest ik daar wel mee instemmen. Pioniersplekken 

zijn, als u er misschien niet mee bekend bent, nieuwe, vaak een beetje experimentele, 

kerkplekken waar toegewijde mensen in vaak fragiele omstandigheden zoeken naar nieuwe 
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manieren om samen kerk te zijn. In meer evangelicale kringen wordt ook wel gesproken van 

"churchplanting"; persoonlijk vind ik dat, misschien alleen al door het Anglicisme, een wat 

ongemakkelijke term, maar ergens heeft het beeld van een nieuwe kerkplek als een stekje van 

een boom natuurlijk ook wel iets moois. 

 

Net als vele pioniersplekken hebben ook wij geen eigen gebouw... beperkte middelen... maar, net 

als die pioniersplekken mogen we ook in onze Statie Mijdrecht best 

een beetje trots zijn op onze groep mensen die elkaar in kwetsbare 

omstandigheden vonden om regelmatig (inmiddels al weer bijna 15 

jaar!) samen te komen om met zorg, toewijding en overtuiging een 

gemeenschap van God, een gemeenschap mèt God, te zijn, 

vreemdelingen welkom te heten, en samen liturgie te vieren. 

 

Toen ik een paar weken geleden werd gevraagd: "Er is een 

vacature voor statie-secretaris, wil je misschien een paar jaar 

meebouwen?" kon ik ook daar alleen maar mee instemmen; 

natuurlijk wil ik (zolang de combinatie met mijn studie theologie dat 

toelaat) een paar jaar actief met jullie op weg, bouwend aan deze 

statie, deze halteplaats, opzoek naar nieuwe manieren van oud-

katholiek zijn.  

 

Twee dagen nadat ik ja had gezegd kwam de aankondiging van de pastoors wisseling in het 

bisdom; we hadden per ommegaande een nieuwe pastoor en reisleider. Reden voor paniek of 

koudwatervrees? Nee hoor. Nieuwe reisgenoten zijn een geschenk en reisgenoten die even uit 

het zicht raken kom je vanzelf weer tegen, zo leerde ik toen ik een paar jaar geleden een 

pelgrimstocht in Spanje liep; we zijn immers op weg naar dezelfde bestemming. Ik ben blij dat ik 

samen met u, samen als een van u, èn als uw nieuwe secretaris, mag zeggen: "welkom bij Elia; 

schuif aan, we hebben een stoel voor je vrij gehouden!" 

 

Jeroen Wolvers 

 

NB.: 

In de eerste kerkdienst na Pasen,op zaterdag 29 april zal Jeroen geïnstalleerd 

worden, Mariëtte bedankt worden als bestuurder van onze statie en eerder Oud-Katholieke 

parochie in oprichting van de H.Elia en nog eerder Katholiek Alternatief de Ronde Venen. 

 

Het kerkbestuur van de statie van de H. Elia. 

 

 

Overwegingen bij de diensten  
1 april, Palmzondag    Wees gegroet, koning van de Joden 

Matteüs 21:1-11, Jesaja 50:4-7, Filippenzen 2:5-11, Matteüs 26:1–27, 66 

 

We treden de Goede Week binnen.  De belangrijkste week van het hele kerkelijke jaar. In deze 

week vieren en belijden wij het centrum van ons christelijk geloof. 

 

Volgens het overeenstemmend bericht van alle vier evangelisten – Matteüs, Marcus, Lucas en 

Johannes – is Jezus voor zijn lijden en sterven plechtig Jeruzalem binnengetrokken.  
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De mensen stonden langs de weg en ontvingen hem jubelend. Ze spreidden hun kleren op de 

weg uit en strooiden met groene takken.  

Jubel, Hosanna, Hij is onze Koning!  .. en dan slaat het om in: Kruisig hem! Kruisig hem! 

Deze twee uitersten maken ook wij mee in de viering: We wijden palmtakjes en trekken ermee in 

processie rond én we horen het passieverhaal van het lijden en sterven van Jezus. 

Nu is het onze beurt: Wíj gaan in de palmprocessie Christus tegemoet en begroeten hem: hij is 

ónze Koning, zachtmoedig, met een kroon van doornen, een scepter van barmhartigheid… Aan 

ons de keuze om hem trouw te blijven. 

 

6 april, Witte Donderdag      Lijden – Lichaam – Liefde 

Exodus 12:1-14, 1 Korintiërs 11:23-32, Johannes 13:1-15 

 

Met Witte Donderdag herinnert de Kerk aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen en 

de nacht waarin hij werd verraden en gearresteerd. In de plechtige eucharistieviering op de 

avond herdenken wij deze gebeurtenissen. Het gloria wordt nog een keer gezongen en de 

klokken luiden nog een keer. Daarna zwijgen ze tot in de Paasnacht. Het orgel blijft eveneens 

stom.  

We horen in het evangelie het verhaal van de voetenwassing: liefde die nergens voor terugdeinst, 

tot het uiterste toe. Het is dezelfde houding van Jezus als bij het Avondmaal en aan het kruis, zijn 

liefde die wij telkens bij het ontvangen van de communie aan den lijve ondervinden: ik geef mij 

aan jullie – ik geef mijn leven voor jullie. 

En, wij worden erin betrokken: “Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet 

je ook elkaars voeten wassen; ik heb jullie een voorbeeld gegeven..” 

In deze dienst staan wij bij het eucharistisch gebed en de communie in een grote kring rondom 

het altaar. Na het slotgebed wordt het overgebleven gewijde brood in een processie 

overgebracht. De versiering op en rondom het altaar (het symbool van Christus) wordt verwijderd, 

waarbij psalm 22 kan worden gelezen: Jezus wordt beroofd van alles, zelfs de kleren.  

Aan het eind van de dienst horen we het verhaal van Jezus’ eenzame strijd in de tuin van 

Getsemani met de oproep aan ons met hem te waken. Dat is het abrupte einde van deze dienst, 

in het donker en in stilte verlaten wij de kerk. 

 

7 april, Goede Vrijdag                         Goed? Ja! 

Jesaja 52:13-53:12  -  Exodus 12, 21-28  -  Johannes 18:1-19:42 

 

Goede Vrijdag is de sterfdag van Jezus Christus. Rond zijn sterfuur (15 u) herdenken we plechtig 

en ingetogen zijn sterven, zijn dood aan het kruis.   

We horen het passieverhaal zoals Johannes het beschreven heeft; we beleven Jezus’ laatste 

uren mee en staan net als de vrouwen rondom zijn kruis. 

Dit gedeelte wordt met voorbeden afgesloten, het is een hele oude, oorspronkelijke vorm van de 

voorbeden. De kerk, de christenen zijn nooit alleen op hun eigen ‘privé’ zielenheil gericht: van 

begin af aan bidden zij voor de hele wereld, naar het voorbeeld van Jezus Christus die bidt voor 

zijn vijanden, voor zijn discipelen, en ook voor de moordenaar aan het kruis naast hem. 

In het volgende gedeelte wordt onder gezang een bedekt kruis de kerk binnengebracht en de 

mensen in de kerk kunnen het kruis vereren. 

Het kruis van Christus is hét teken van heil, uit de diepste schandpaal is onze redding, verlossing 

voortgekomen. Het kruis is voor ons de boom van het leven geworden, door de dood van Jezus 

is het dorre hout gaan uitspruiten en tot een weelderig groene boom vol van leven uitgegroeid. 

‘Zwarte Vrijdag’ blijkt Goede Vrijdag te zijn! 
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8 april, Paaswake    Ook wij zullen met hem leven 

Genesis 1:1–2:23, Exodus 14:15–15:1a, Ezechiël 36:24-28;  

Romeinen 6:3-11, Matteüs 28:1-10  

 

Met Pasen vieren we de verrijzenis van Jezus van de doden. Het is het hoogste christelijke feest. 

De evangelisten vertellen dat vrouwen die het lege graf van Jezus vinden een engel ontmoeten 

die tegen hen zegt: ‘U zoekt Jezus die gekruisigd is. Hij is verrezen. Hij is hier niet.’  

Met een plechtige viering ’s avonds laat herinneren wij christen overal ter wereld aan deze 

gebeurtenis, omdat wij in een leven na de dood geloven. In het begin van de viering wordt er een 

vuur ontstoken en daaraan de paaskaars aangedaan. Dit is een symbool dat Christus verrezen is 

en dat het leven sterker is dan de dood. Nu wordt de paaskaars de donkere kerk 

binnengedragen. In de Bijbellezingen worden wij aan de grote daden van God herinnerd: de 

schepping, de uittocht uit Egypte, de profeten. De hele geschiedenis van de mensheid blijkt een 

geschiedenis van God met ons mensen, een geschiedenis van heil. 

Het doopwater voor het komende jaar wordt gewijd en de gemeente daarmee gezegend. Het 

orgel begint weer te spelen, het halleluja wordt gezongen en wij horen het evangelie van de 

verrijzenis. En in de eucharistie ontvangen wij het lichaam en het bloed van de verrezen Heer. 

 

‘Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen. En wanneer 

Christus niet verrezen is, is onze boodschap zonder inhoud en ons geloof eveneens’. Het geloof 

in de opstanding van Jezus en de verrijzenis van de doden is van meet af aan de belijdenis van 

de leerlingen van Christus en de Kerk heeft het altijd en overal geloofd.  

 

Ik hoop dat de Goede Week en Pasen ook voor ons weer een uitnodiging zijn om Christus in ons 

leven binnen te laten en zijn weg te volgen heel ons leven lang. 

 

29 april, Zondag van de Goede Herder   

..opdat zij leven en overvloed hebben 

Nehemia 9:6-15, 1 Petrus 2:19-25, Johannes 10:1-10 

 

In de Paastijd, 50 dagen lang, ontmoeten ook wij onze verrezen Heer; in de evangelieverhalen 

spreekt Jezus de discipelen moed in, hij neemt hun angst en twijfels weg en laat zien wat het 

betekent de weg met hem te wagen. 

Vandaag toont hij zich als goede herder, dé Goede Herder. Zijn zorg voor ons komt voort uit 

onbaatzuchtige liefde en gaat verder dan wij ons kunnen voorstellen. Groene weiden zoekt hij 

voor ons, en ook in donkere dalen blijft hij naast ons lopen. Hij kent ieder van ons, bij name, hij is 

in liefde met ons verbonden, een échte vriend. Hij wil leven en overvloed voor ons, nu en voor 

altijd.  

Als wij willen, kunnen we met deze herder heel ons leven door.  

 

13 mei, Zesde zondag van Pasen          Niemand ontneemt u uw blijdschap 

Jesaja 41:17-20, 1 Petrus 3:8-18, Johannes 16:16-24 

 

Ook in het leven van een christen is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Soms voel je je 

alleen en ziet het allemaal niet meer voor je. Waar is die God nou, ik merk niets van een goede 

herder die naast me loopt.. Jezus zegt ons toe: je ziet me niet meer, je voelt het niet – maar ik 

ben er. Voor jou. Altijd. Daar mag je op vertrouwen. Je kunt altijd contact met mij houden en 

bidden. 

Deze blijdschap kan niets en niemand ons ontnemen. 
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27 mei, Pinksteren                               ..vervuld met de heilige Geest..vrede 

Ezechiël 11:17-20, Handelingen 2:1-11, Johannes 14:23-29 

 

Met Pinksteren sluiten we de Paastijd spetterend af met dit feest van de “uitstorting van de heilige 

Geest”.  

Aan het einde van de eucharistieviering wordt de vlam van de Paaskaars gedoofd. Aan het licht 

van deze kaars – die symbool staat voor de verrezen Heer – hebben we ons de afgelopen weken 

vol blijdschap kunnen verwarmen. Want het nieuw en onuitwisbaar leven van Jezus Christus 

staat garant voor een nieuw en onuitwisbaar leven ook voor ons. 

En waarom doven we dan nu dit licht van de Paaskaars? Is het na 50 dagen over en uit? Nee! 

Want de heilige Geest is ook over ons uitgestort, met onze doop, als een stroom van Gods liefde 

en energie. Hij kan net als de zon diep bij ons binnenkomen met zijn vuur, hij kan de levende 

Heer bij ons binnenbrengen en ons vervullen met het licht, de warmte en de vreugde van Jezus 

Christus. De vlam van de Paaskaars brandt als het ware door in onszelf, Jezus Christus komt 

dankzij de heilige Geest in ons wonen. En zijn vlam wordt steeds opnieuw gevoed als we in de 

eucharistie brood en wijn tot ons nemen en deze tekenen door de heilige Geest tot de verrezen 

Christus zelf worden.  

Als we ons openstellen voor de heilige Geest van God, dan worden niet alleen onze botten 

verwarmd, maar ook ons hart en onze ziel. We kunnen dan energie en liefde en leven ‘tanken’. 

En dan op onze beurt dit licht en deze warmte naar anderen toe verspreiden. 

 

10 juni, H.Barnabas                         Weest voorzichtig als slangen en argeloos als duiven 

Jezus Sirach 2:1-11, Handelingen 11:19-30 en 13:1-3 

 

Hier kort iets over de persoon van de apostel Barnabas: Hij heette eigenlijk Jozef en werd door 

de apostelen Barnabas genoemd, ‘zoon van de vertroosting’. Hij stamde uit een joodse familie en 

was een neef van Johannes Marcus, de evangelist. In Jeruzalem was hij één van de eersten die 

bij de gemeente hoorden en een steunpilaar. Hij verkocht een akker en gaf het geld aan de 

apostelen ten behoeve van de armen. Barnabas werd naar Antiochië gezonden om daar het 

evangelie te verspreiden; en daar werden de volgelingen van Jezus voor het eerst ‘christenen’ 

genoemd. 

Wij wonen niet in Jeruzalem. Wij leven 2000 jaar later dan Barnabas en zijn geen apostelen .. 

maar we noemen ons christenen en zijn verbonden met hem en allen die ons zijn voorgegaan. 

En de heilige Barnabas is niet het slechtste voorbeeld dat we kunnen hebben… ☺ 

 

 
Activiteiten 

 

  

Samenzangavond met Chr. Mannenkoor Immanuel 

Genieten van een avond koorzang, of zin om zelf te zingen? Dan is dit je kans!  

Het Christelijk Mannenkoor Immanuel zal op dinsdag 4 april delen uitvoeren uit het Passie- en 

Paasoratorium “Van Liefde ongekend” van Johan Bredewout en Hans de Ruiter.  

Bij het schrijven van het oratorium is uitgegaan van het evangelie van Marcus. De evangelist 

heeft haast. Hij schrijft kort en bondig, in de hoop zo de lezer te grijpen door de ernst en 

betekenis van het gebeuren rond Jezus, en bovenal door de grenzeloze liefde die Jezus heeft 

voor iedereen, zelfs voor zijn vijanden.  
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Het oratorium bestaat uit twee delen: De cantate “Lam Gods” en de cantate “Christus is Waarlijk 

Opgestaan”. Immanuel zingt een aantal stukken uit het eerste deel: de cantate  

“Lam Gods”. Er is een voice-over voor de gesproken teksten en met elkaar zingen we een aantal 

liederen om zelf ook gegrepen te worden door de hoop van Pasen.  

Pianist is Arjan Verrips uit Leusden, organist Peter 

Kruiswijk uit Wilnis en dirigent en artistiek leider Jan 

Verhoef uit Zeewolde.  

Een avond vol Passie en hartstocht die u zeker niet 

mag missen! 

 

Wanneer?  Dinsdag 4 april 2023. 

Aanvang?  19.30 uur. Kerkzaal open 19.00 uur. 

Waar?   Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 20, 

Wilnis 

Toegang? Gratis 

 

Verslag gespreksavond met als thema: 

Ouder worden in de Bijbel 

02-02-2023 

In de tijd van de Bijbel hadden oudere mensen een belangrijke positie in de samenleving. Ze  

beschikten over veel kennis en levenswijsheid. Ze werden met respect behandeld: “U moet 

opstaan voor een grijsaard en eerbied hebben voor een bejaarde.”( Leviticus 19, 32)  

We bespreken vragen als: Hoe wordt er in onze samenleving gekeken naar mensen die op een 

zekere leeftijd zijn? Er is helaas minder respect, ook naar hulpverleners. 

In die tijd waren mensen afhankelijk van hun kinderen en kleinkinderen.  

 

Hoe kijken we in onze tijd naar die afhankelijkheid? Ouderen zijn altijd afhankelijk van andere  

mensen: een praatje maken, dingen samen doen. In de werksfeer komt langzamerhand ook een 

andere kijk op ouderen: men heeft veel werkervaring en ouderen zijn prima in te zetten.  

We vragen ons af of er voor ons later nog hulp en zorg is. Hoe kijken we naar ons leven, is het 

dan nog de moeite waard? Zorg geven en hulp bieden is ook iets heel moois. Dit accepteren, 

hulp en zorg kunnen ontvangen, is een groot goed. 

De belangrijke vrouwen in de Bijbel zijn bijna allemaal onvruchtbaar. Toch zijn Gods wegen niet 

zoals wij denken, de oudere vrouwen krijgen nog een kind.  

Blijf “vruchtbaar” door opgewekt te blijven. Dat heeft z’n weerslag op je omgeving. Draag je  

levenswijsheid uit en luister. Je hebt tijd voor mensen. In de Bijbel wordt het bereiken van een 

hoge leeftijd gezien als een zegen van God.  

 

In hoeverre ervaren wij het ouder worden als een zegen? Ben je nog gezond, dan zien we dat als 

een zegen. De zegen zit ook in het rustige bestaan dat je hebt. De zegen van levenservaring in 

loslaten en omgaan met verlies. Je past je aan en kunt nog altijd betrokken blijven. Het is 

belangrijk je Godsvertrouwen te houden. Het is dan ook fijn om naar de vieringen te gaan. Je 

hebt meer rust om je in teksten te verdiepen.  

Ongemak valt niet altijd mee. Je kunt kwetsbaar zijn en de hulp van God nodig hebben. “Nu ik 

oud en grijs ben, verlaat mij niet, oh God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen 

van de macht van uw arm.” ( psalm 71:18) 
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De tijd en de eindigheid van ons leven zijn belangrijke thema’s in het boek Prediker. Iedereen zal 

sterven en zijn leven los moeten laten. Voor mensen die in God geloven, is het een troost dat ze 

hun leven weer terug mogen geven aan God die hen geschapen heeft.  

“Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het 

leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.” (Prediker 12: 6-7) 

Dank pastoor Erna voor de begeleiding en Ellen en Hans voor de gastvrijheid deze avond.  

 

Mariëtte Fakkeldij 

 

Uitnodiging voor de Summer school(s) in Oud-Katholieke Theologie voor parochianen en 

belangstellenden 

Van 2 tot 7 juli wordt er vanuit het Oud-Katholiek Seminarie weer een internationale inleidende 

zomercursus in Oud-Katholieke Theologie georganiseerd. Deze cursus is een inspirerende 

kennismaking met oud-katholieke theologie, geschiedenis en spiritualiteit. Van 9 tot 14 juli wordt 

een gloednieuwe verdiepende jubileum-cursus aangeboden, getiteld ‘Old Catholic Theology 

beyond the Basics: In search of being Church in Communion’.  

 

Naast theologen, geestelijken en theologiestudenten van over de hele wereld zijn ook de 

(Nederlandse) leden van, en geïnteresseerden in de Oud-Katholieke Kerk een belangrijke 

doelgroep van de cursus. Het Seminarie wil met de Summer schools graag bijdragen aan de 

theologisch (academische) en spirituele verdieping van het geloof van kerkleden en 

belangstellenden. 

 

De Summer school(s) bieden 

verdiepende colleges, interactieve 

seminars en inzichtgevende excursies. 

Deelname aan de cursus biedt een 

unieke en uitdagende mogelijkheid om je 

kennis van, en inzicht in de oud-

katholieke traditie in haar culturele, 

historische en oecumenische context te 

verdiepen. 

 

Interesse? Op de website van het 

seminarie vind je alle informatie over de twee Summer schools. Daarnaast vind je er ook een 

verslag van de editie van 2022 van Eva Meeusen- Henniger, parochiaan in Leiden. Zij beschreef 

de Summer school als 'een ervaring om nooit te vergeten!'. Bij vragen of voor meer informatie 

kunt u ook contact opnemen met Rieneke Brand via rieneke.brand@okkn.nl. Misschien tot 

komende zomer in Utrecht! 

 

Rieneke Brand 

Assistent van prof. dr. Peter-Ben Smit 

 

Cursus lectoren 

Voor de nieuw te starten lectorenopleiding hebben zich via de kerkbesturen van hun parochies 

inmiddels vijf kandidaten aangemeld uit de parochies Gouda, Groningen en Leiden. Hun 

enthousiasme en motivatie stemden ons zeer hoopvol, de Oud-Katholieke kerk heeft zulke 

bevlogen lectoren hard nodig. Echter, om de cursus doorgang te kunnen laten vinden moeten wij 

ons wel houden aan het quorum van minimaal tien cursisten (inderdaad: een minjan).  

https://seminarie.oudkatholiek.nl/summerschool/
https://seminarie.oudkatholiek.nl/summerschool/
https://seminarie.oudkatholiek.nl/nieuws/2022/12/een-ervaring-om-nooit-te-vergeten-summer-school-aan-de-universiteit-utrecht/
mailto:rieneke.brand@okkn.nl
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Ongetwijfeld zijn er ook in andere parochies en staties geschikte kandidaten vinden. Graag 

bieden wij de kerkbesturen dan ook wat meer tijd om hen alsnog te benaderen en aan te melden. 

De start van de lectorenopleiding verschuift daarom naar september 2023. Hierbij nodigt de 

Stuurgroep alle parochies graag uit tot 1 juli a.s. kandidaten voor de a.s. lectorenopleiding bij ons 

aan te melden.  

 

Let wel: om in de parochie als lector te kunnen worden aangesteld dient men, na opgave 

via het kerkbestuur, de volledige cursus van 16 bijeenkomsten te volgen. Slechts bij 

uitzondering en in overleg kan hiervan worden afgeweken.  

Om de vijf kandidaten toch alvast iets te bieden, en tevens als algemeen vormingsaanbod voor 

de kerk, organiseert de Stuurgroep in het komende voorjaar een kennismakingscursus. Doel van 

deze cursus, die uit drie bijeenkomsten bestaat, is gelovigen die als lezer en/of als voorbidder de 

liturgie meevieren toe te rusten in hun taak. De kennismakingscursus staat daarom open voor 

parochianen die al in de vieringen participeren als acoliet, lezer, koorlid etc. en voor 

lectoren die hun kennis willen opfrissen. Opgave voor de cursus gaat via het kerkbestuur.  

 

De cursus wordt gegeven op de volgende data:  

Zaterdag 4 maart ’23: Liturgie: Voorbeden: wat zijn voorbeden, waarom voorbeden, hoe schrijft 

en houdt men de voorbeden.  

Docent: pastoor Joke Kolkman.  

Zaterdag 1 april ’23: Liturgie, wat is liturgie, werken met symbolen, beleven van liturgie.  

Docent: pastoor Leonie van Straaten.  

Zaterdag 3 juni ’23: Taal en expressie, Presentatie, Lezen uit de bijbel.  

Docent: Thijs Feenstra. 

 

Locatie: Alticollense, Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort (op loopafstand van het 

station).  

Tijd: 9.30 - 15.30 uur.  

Voor een lunch wordt gezorgd.  

Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Graag nodigen we de secretaris van het kerkbestuur uit de aanmeldingen voor zowel de 

kennismakingscursus als de lectorenopleiding te doen bij Erna Bekkering.  

ernabekkering.okknd@gmail.com  

 

Met vriendelijke groeten, namens de Stuurgroep Lectoren,  

Erna Bekkering 

 

Parochie-uitje 2023 

Hoewel het nu nog volop winter is, hebben we al een datum voor ons jaarlijks parochie-uitje: 

zondag 23 juli 2023 

Hopelijk hebben we dan zon en zomerweer! 

Zet u deze datum alvast in uw agenda? 

 

Ellen Hilbers 
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Financiën en bestuur  

Actie kerkbalans 2023: stand van zaken 

Actie kerkbalans 2023 heeft per 12 maart 2023 € 7.945 aan toezeggingen opgeleverd. Begroot 

voor 2023 is € 7.900. Van de 27 uitgereikte enveloppen (op adresniveau) hebben we 23 retour 

ontvangen (met toezegging). Ondanks de hoge inflatie van de afgelopen tijd, heeft niemand zijn 

toezegging ten opzichte van kerkbalans 2022 verlaagd; sommigen verhoogden de toezegging. 

Hulde!  

 

Wel was de opbrengst van kerkbalans van 2022 hoger (€ 8.165 door 26 adressen opgebracht). 

Helaas zijn twee adressen van 2022 afgevallen. Maar we hebben er ook weer een adres bij.  

 

Het jaar 2022 sluiten we af met een tekort van € 608,24. We geven momenteel meer uit dan we 

ontvangen. Dat komt ten laste van ons eigen vermogen. Voor dit en volgend jaar voorzie ik 

aanzienlijk hogere uitgaven. Ik hoop dat de inkomsten, toezeggingen kerkbalans en vooral 

collecten, ook zullen toenemen. Gelukkig ondersteunt de landelijk kerk (OKKN) ons met een 

ruime locatiesubsidie.  

 

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2023 ontvangen en wilt u ons steunen, dan kunt u uw 

gift storten op ons bankrekeningnummer:  

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen 

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2023. 

 

Albert Geerdinck 

Penningmeester 
 

Collectes 

28 januari 2023 

Aantal bezoekers: 30 

Opbrengst gewone collecte:    € 124,35 

Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel 2023  €   13,15 

 

 

11 februari 

Aantal bezoekers: 29 

Opbrengst gewone collecte:    € 141 

Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel 2023  €   43 

 

4 maart 2023 

Aantal bezoekers: 27 

Opbrengst gewone collecte:    € 102 

Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel 2023  €   23,15 

 

18 maart 2023 

Aantal bezoekers: 28 

Opbrengst gewone collecte:    € 117,90 

Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel 2023  € 27,40 
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Eerste kwartaalcollecte 2023 

De opbrengst van de landelijke Vastenactie is bestemd voor het nieuwe gezamenlijke project van 

de IAKDM (internationale verband van oud-katholieke commissies en werkgroepen die zich met 

missie en diaconaat bezighouden waaronder Missie Sint Paulus). Het ingezamelde bedrag is € 

00000 

 

Tweede kwartaalcollecte 2023; MISSIE SINT PAULUS 

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland ondersteunt vanuit de Bisschoppelijke Commissie Sint 

Paulus Missie en Diaconaat kerken in het buitenland bij hun missionaire en diaconale activiteiten, 

bijvoorbeeld op het gebied van gehandicaptenzorg, jongerenwerk, onderwijs en 

gemeenschapsopbouw. Zo krijgt de wereldwijde verbondenheid vanuit Nederland met Afrikaanse 

en Aziatische kerken in bijvoorbeeld Congo, Egypte, Oeganda en de Filipijnen concreet gestalte. 

Zij werken daarbij nauw samen met andere oud-katholieke kerken in Europa. Ook zijn zij lid van 

de Nederlandse Zendingsraad. 

De projecten die Sint Paulus Missie en Diaconaat ondersteunt, worden gefinancierd uit giften. 

Landelijk gezien vinden er twee keer per jaar speciale collectes plaats gedurende een maand, 

waarbij één of meerdere projecten centraal staan. Om het jaar is de opbrengst van de 

Vastenactie bestemd voor een project van Sint Paulus. In onze statie zal de extra collecte van het 

tweede kwartaal bestemd zijn voor het werk van deze commissie. 

Het bestuur van Sint Paulus, onder wie een vertegenwoordiger van de anglicaanse kerken, 

bestaat uit vrijwilligers. 

Uw gift mag in de groene bus in de hal. Bij voorbaat hartelijk dank. 

 

Namens het bestuur, Mariëtte Fakkeldij 

 

 

Contactgroep 
 

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze 

geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht 

nodig heeft, laat het ons dan weten. 

 

Aanspreekpunt contactgroep: 

Bea Dalebout, 

Telefoonnummer: 0616570712! 

Email: b.dalebout@hotmail.nl  
 

 
Gebedsintenties 
 

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan:  

Mariëtte Fakkeldij: tel. 06-83239427 of fam.fakkeldij@live.nl 

 

 

Bereikbaarheid Pastoor 
 

Pastoor Martina Liebler 

E-mail: martina.liebler@okkn.nl 
 

mailto:b.dalebout@hotmail.nl
mailto:fam.fakkeldij@live.nl
mailto:martina.liebler@okkn.nl
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Bereikbaarheid Bestuur 
 

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: secretaris@derondevenen.okkn.nl 

 
 

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief 
 

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email 

naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de bestuursleden. 

 

 

 
 

mailto:secretaris@derondevenen.okkn.nl
mailto:nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl

