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® ® OUD-KATHOLIEKE STATIE VAN DE H. ELIA
®  DE RONDE VENEN

Nieuwsbrief april - mei 2024

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zaterdag 6 april 2024 19.00 uur
Zaterdag 20 april 2024 19.00 uur
Zaterdag 18 mei (Pinksteren) 19.00 uur
Zaterdag 8 juni 2024 19.00 uur

Online diensten

Als het voor u (hog) niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog
steeds de mogelijkheid om online diensten te volgen.

Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk en klik op de knop ‘Online vieren’.
U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van Haarlem

en die van Utrecht worden gelivestreamd.

De komende diensten

6 april 19.00 uur Tweede zondag van Pasen/Beloken Pasen (B)
Handelingen 3:1-16, 1 Johannes 5:1-6, Johannes 20:24-31
(lectionarium pag. 263)

20 april 19.00 uur Vierde zondag van Pasen (B)
“Zondag van de Goede Herder”
Handelingen 4:23-37, 1 Johannes 3:1-8,
Johannes 10:11-16
(lectionarium pag. 268)

18 mei 19.00 uur Pinksteren (B)
“De uitstorting van de heilige Geest”
Genesis 11:1-9, Handelingen 2:1-11,
Johannes 14:8-17
(lectionarium pag. 282)




8 juni 19.00 uur  Zondag na Pinksteren ‘5’ (B)
Genesis 3:1-15, 2 Korintiérs 4:13-18, Marcus 3:20-35
(lectionarium pag. 296)

De Paastijd

Het hoogfeest van Pasen vieren we niet een
dag lang, niet een week lang — nee, hetis 50
dagen lang feest. De Paastijd duurt dus zeven
weken! In deze 50 dagen brandt in elke viering
de Paaskaars die we in de Paasnacht
aangestoken en gezegend hebben en
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zijn. De Paaskaars is het zinnebeeld van Jezus Christus die verrezen is en alle duisternis
en dood verdreven heeft.

We bewieroken de Paaskaars als eerbetoon aan Christus onze levende Heer.

En vanuit onze dankbaarheid — want Jezus is niet voor zijn eigen ziel en zaligheid uit de
dood verrezen. Nee, hijis “de eerstgeborene uit de dood” (zegt Paulus in de brief aan de
christenen uit Kolosse). Hij heeft voor ons allen de weg vrijgemaakt naar de opstanding
uit de dood. De hele Paastijd door zingen we Paasliederen en Halleluja, we horen over
de ontmoetingen en gesprekken van de leerlingen met de verrezen Heer, en wat daar
gebeurt en gezegd wordt, dat geldt ook voor ons.

De Paastijd eindigt met een ‘knaller’: Pinksteren, het feest van ‘de uitstorting van de
heilige Geest’.

In de viering van Pinksteren wordt aan het einde de vlam van de Paaskaars gedoofd. Aan
haar licht hebben we ons de afgelopen weken kunnen verwarmen; het nieuw en
onuitwisbaar leven van Jezus Christus staat garant voor een nieuw en onuitwisbaar
leven ook voor ons.

En waarom doven we dan nu dit licht van de Paaskaars? Is het na 50 dagen over en uit?

NEE!

De heilige Geest is ook over ons uitgestort, met onze
doop, als een stroom van Gods liefde en energie. Hij kan
diep bij ons binnenkomen met zijn vuur, hij kan de
levende Heer bij ons binnenbrengen en ons vervullen met
zijn licht, zijn warmte en zijn vreugde. De vlam van de
Paaskaars brandt als het ware verder in onszelf. Jezus
Christus komt dankzij de heilige Geestin ons wonen. En
zijn vlam wordt steeds opnieuw gevoed als we in de
eucharistie brood en wijn tot ons nemen die — door de
heilige Geest - tot de verrezen Christus zelf worden.
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Als we ons openstellen voor de heilige Geest, dan worden wij, ons hart en onze ziel,
verwarmd. We kunnen dan energie en liefde en leven “tanken”. En dan op onze beurt dit
licht en deze warmte naar anderen toe verspreiden.

Martina Liebler
Pastoor

De laatste donderdag ... “Mijdrecht-dag”

In de komende tijd wil ik graag de laatste donderdag van de maand als vaste ‘Mijdrecht-
dag’ inplannen. Op deze dagen zal ik in de Ronde Venen zijn en bij voorkeur dan b.v.
bezoeken en andere activiteiten afspreken.

Dit om wat meer structuur en duidelijkheid te scheppen, voor mij en voor u.

Maar natuurlijk is de donderdag niet de enige mogelijkheid om iets af te spreken!!!

Het gaat om de donderdagen 25 april — 30 mei — 27 juni.

Martina Liebler
Pastoor

10 Jaar

10 Jaar Oud Katholieke Statie van de H. Elia In de viering van zaterdag 27 januari - feest
van Opdracht van de Heer - vierden we het 10-jarigbestaan van onze statie. In januari
2014 werd het Katholiek Alternatief De Ronde Venen omgezet in de Oud Katholieke
statie van de H. Elia.

Viering statie H.Elia
10 jaar




In een feestelijke viering met voorgangers mgr. Dirk Jan Schoon, Wim de Boer en Henk
Schoon werden 39 gelovigen van KADRYV als (gast)leden opgenomen in de Oud
Katholieke kerk van Nederland. We nhamen toen ook afscheid van emeritis-pastoor Wim
de Boer, die ons vanaf het allereerste begin had ondersteund en op weg geholpen.
Pastoor Henk Schoon werd door de bisschop geinstalleerd als onze vaste pastoor. In
2018 opgevolgd door pastoor Erna Peijnenburg, en in 2023 door onze pastoor Martina
Liebler. Deze zaterdag ook werd Sandra van der Helm in IJmuiden priester gewijd,
waardoor dit keer geen andere voorgangers bij ons aanwezig konden zijn. Maar met 39
aanwezigen was onze kerk goed gevuld. Bovendien kwam Mirjam Vos ons met haar
vioolspel begeleiden, waardoor ook deze viering een feestelijk tintje kreeg. Na afloop
hadden Tonny en Emmy nog iets extra’s bij de koffie en thee verzorgd. En wat pastoor
Wim de Boer destijds bij zijn afscheid schreef, geldt nog steeds voor ons: “de
gemeenschap is hecht...en tegelijk nog steeds open, want er is ruimte voor iedereen. Of
je nu lid bent van de Oud Katholieke kerk, gastlid, of niet. ledereen is welkom.”

Tekst, Ellen Hilbers
Fotocollage, Bea Dalebout

Activiteiten

Bijbel gespreksavond

U bent van harte uitgenodigd voor de volgende avond die gepland is voor donderdag 2
mei om 19.30 uur. Noteert u alvast de datum; het staat op dit moment nog niet vast bij
wie we samenkomen. U wordt via de parochiemail geinformeerd.

»

Parochie-uitje 2024

Hetis nog winter, maar we
kunnen vast uitkijken naar ons
jaarlijks parochie-uitje. We zijn dit
keer welkom in Amersfoort, en de
datum is:

zondag 21 juli 2024
Zet u het alvast in uw agenda?

Ellen Hilbers




Tentoonstelling ‘Fashion for God’

De meeste koorkappen zijn gemaakt van een grote halve
cirkel aan stof. Maar als je dit gewaad op de grond zou
uitspreiden zou zich een volledige cirkel ontvouwen. Aan de
onderkant van de achterzijde zijn sporen van oude naden
en plooien te ontdekken, die laten zien dat het ooit een
prachtige japon was. De overvioed aan zijde verraadt het
model: deze koorkap was ooit een robe a la francaise.

Koorkap

ca. 1775 ) )
Krommenie, oudkatholieke kerk van de heiligen Nicolaas en

Maria Maadalena
PegR L 77

Op 13januari zijn 6 mensen uit onze statie, plus pastoor Martina en haar man Harald,
naar de tentoonstelling ‘Fashion for God’ geweest, in het Catharijneconvent in Utrecht.
Daar waren prachtige antieke liturgische gewaden en textiel voor het altaar te zien,
sommige nog daterend uit de middeleeuwen. Met eindeloos geduld geborduurd op de
mooiste stoffen, vaak door ‘kloppen’ een soort begijnen uit de tijd van de schuilkerken.
Later schonken welgestelde dames hun baljurken om van de mooie stof kazuifels te
laten maken. We kregen een rondleiding door Richard de Beer, die heel boeiend de
verhalen achter deze museumstukken kon vertellen.

De tentoonstelling was gratis te bezoeken voor leden en gastleden van de Oud-
katholieke kerk, omdat juist onze kerk zo veel van dit antieke textiel heeft bewaard en
behouden. Het was zeer de moeite waard, en heel gezellig ook!

Tekst, Ellen Hilbers.
Fotocollage, Bea Dalebout.

NB.
Bovenstaande kan ik van harte onderschrijven, want ik heb samen met Henk de

tentoonstelling ook bezocht. Heel indrukwekkend!

Jos Zeelen




Financién en bestuur

Vacature in het kerkbestuur — wie neemt het stokje over?

Bea Dalebout die zich vele jaren trouw heeft ingezet als lid van het kerkbestuur heeft te
kennen gegeven haar termijn niet meer te laten verlengen. Bea, alvast namens ons allen
heelveel dank ervoor!!

Maar —wie kan en wil het stokje van Bea overnemen?

Wie o wie komt het kerkbestuur versterken en wil op deze plek zijn/haar steentje
bijdragen aan de voortgang, de opbouw en de bloei van onze gemeenschap? Wie is
bereid zich in te zetten met handen, hoofd en hart (en tijd @)?

Wij hopen en vertrouwen op kandidaten!!

Martina Liebler

Goedkeuring jaarrekening 2022 en begroting 2024

Onze bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, heeft op 2 februari 2024 het volgende
goedgekeurd:

Hierbij verleen ik goedkeuring op de Rekening en Verantwoording van uw parochie over
hetjaar 2022 en déchargeer ik het bestuur voor het gevoerde beheer, voor zover dit uit
de in artikel 248 van het Statuut bedoelde stukken is gebleken.

Hierbij wordt tevens goedkeuring verleend op de in artikel 247 van het Statuut genoemde
Begroting van uw parochie over het jaar 2024.

Kerkbalans 2024

Actie kerkbalans 2024 heeft per 12 maart 2024 € 9.145 aan toezeggingen opgeleverd.
Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Van de 27 uitgereikte enveloppen (op
adresniveau) hebben we 25 retour ontvangen (met toezegging). 10 adressen hebben de
bijdrage ten opzichte van vorig jaar verhoogd. Dat is een enorme opsteker. We voelen
ons verantwoordelijk voor de instandhouding van onze statie.

Heel veel werk voor deze actie is verricht door Marijke en Frans Leeuwerik. Elk jaar doen
ze dat met veel overtuiging. Hulde!

Het uitdelen en rondbrengen van de kerkbalans enveloppen geschiedde door Els van
Leeuwen, Bea Dalebout, en ook door Frans en Marijke. Slechts enkele enveloppen
hebben we per post verstuurd; altijd een goede besparing op de op kosten. Ook voor het
uitdelen en rondbrengen veel dank.

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2024 ontvangen en wilt u ons steunen, dan
kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen
Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2024.

Albert Geerdinck, Penningmeester




Collectes
Zaterdag 27 januari 2024

Aantal bezoekers: 39
Opbrengst gewone collecte: € 207,50
Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel 2024 € 71,55

Woensdag 14 februari 2024
Aantal bezoekers: 20
Opbrengst gewone collecte: € 88,00
Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel 2024 € 20,40

Zaterdag 24 februari 2024
Aantal bezoekers: 34

Opbrengst gewone collecte: €192,85

Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel 2024 € 45,00
Zaterdag 9 maart 2024

Aantal bezoekers: 30

Opbrengst gewone collecte: €127,10

Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel 2024: € 32,75

Zaterdag 23 maart 2024
Aantal bezoekers: 26

Opbrengst gewone collecte: €129,85
Opbrengst collecte 1°¢ kwartaaldoel 2024: € 34,40
Eerste kwartaaldoel 2024 vl 4

De opbrengst van de collecte in het 1¢ kwartaal voor het Mobiele-
scholen-project van de Filipijnse zusterkerk is op dit moment nog
niet bekend. U vindt dit in de volgende Nieuwsbrief.

Ellen Hilbers

Collectedoel 2¢ kwartaal 2024

In het 2e kwartaal van 2024 is de collecte na
de vieringen bestemd voor Jongerenwerk.
Het jongerenwerk in onze kerk kent een lange
en stevige traditie.

Het landelijk jongerenpastoraat organiseert
gespreksgroepen, jongerendagen en -
weekenden, en elke zomer verschillende jeugdkampen.




Daarnaast ook deelname aan het vierjaarlijkse jongerenprogramma bij het
Internationale Oud-Katholieken Congres.

De parochie-overstijgende activiteiten bieden jongeren, vaak afkomstig uit
parochies met weinig leeftijdsgenoten, de mogelijkheid om andere jongeren te
leren kennen en zo binnen de kerk met leeftijdsgenoten contacten op te bouwen.
Soms doen jongeren bij de activiteiten ook een beroep op de jongerenpastor met
vragen over kerk, geloof of levenskeuzes.

Ellen Hilbers

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze
geloofsgemeenschap. Misschien kent uiemand binnen onze gemeenschap die extra
aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,

Telefoonnummer: 06 - 16570712!
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Gebedsintenties en bloemen

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Esther de Jong:
Tel:06 - 44590879 of jordyenestherdejong@casema.nl

Adressen voor de bloemen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Bea Dalebout:
Tel: 06 16570712 of b.dalebout@hotmail.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Martina Liebler
E-mail: martina.liebler@okkn.nl
Telefoonnummer: 06 -15656298 / 0255 - 515260

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres:
secretaris@derondevenen.okkn.nl
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Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een
email naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de
bestuursleden.

Aanleveren kopij volgende editie (juni, juli 2024)
14 mei 2024
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