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OUD-KATHOLIEKE STATIE VAN DE H. ELIA  
DE RONDE VENEN 

 
 

Nieuwsbrief april, mei 2025 
 

Kerkdiensten  
 
Kerkdiensten  

Zaterdag 12 april    19.00 uur 
Donderdag  17 april (Witte Donderdag) 19.00 uur  
Vrijdag 18 april (Goede Vrijdag) 15.00 uur 
Zaterdag 19 april (Paaswake)  19.00 uur 
Zaterdag  3 mei     19.00 uur 
Zaterdag  17 mei     19.00 uur  

 
Online diensten 

Als het voor u niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog 
steeds de mogelijkheid om online diensten te volgen.  
Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk en klik op de knop ‘Online 
vieren’. U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van Haarlem  
en die van Utrecht worden gelivestreamd. 

 

Toelichting op de komende diensten  
Kerkdiensten  Naam – Lezingen    kleur 

12 april    Palmzondag      (paars) 
     Lucas 19: 29-40, Jesaja 50:4-7,  

Filippenzen 2:5-11, Lucas 22:1–23:56 
 
17 april    Witte Donderdag     (wit) 
     Exodus 12:1-14, 1 Korintiërs 11:23-32,  

Johannes 13:1-15 
 
18 april    Goede Vrijdag (C)    (paars) 
     Micha 6:1-8, Exodus 12:21-28,  

Johannes 18:1–19:42 
 
19 april    Paasnacht (C)    (wit)  
     Paaswake: Genesis 1:1–2:23,  

Exodus 14:15 –15:1a, Ezechiël 36:24-28 
Eucharistie: Romeinen 6:3-11, Lucas 24:1-10  
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   3 mei    3e zondag van Pasen (C)   (wit) 
     Jeremia 32:36-41, Openbaring 5:6-14,  

Lucas 24:35-48 
 
17 mei    5e zondag van Pasen (C)   (wit) 
     Deuteronomium 6:1-9, Openbaring 19:1-9,  

Johannes 13:31-35 
 
   7 juni     Pinksteren (C)    (rood) 

“De uitstorting van de heilige Geest” 
     Joël 2:28-32, Handelingen 2:1-11,  

Johannes 20:19-23 
 
Bij de vieringen 
We naderen weer het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: de vieringen van de Goede 
Week en Pasen. 
Op de avond van 2 april hebben we de kans ons te laten inspireren door pastoor 
Mattijs Ploeger, rector van ons seminarie, die 
vertelt over het ontstaan en de betekenis van 
de vieringen, wat het beleven ervan zeer kan 
verrijken.  
 
In de Goede Week gaan we met Christus mee 
in zijn lijden, zijn sterven – en met Pasen 
verrijzen wij met Hem!  
Wanneer je deze dagen meeviert en 
meebeleeft weet je weer dat we mogen leven 
vanuit hoop, vreugde, leven. 
Dat het duister, het kwade, oorlog, ziekte en 
dood – hoe machtig ze ook lijken juist in deze 
tijden – niet het laatste woord hebben. Dat ze 
ten diepste geen macht meer hebben over 
ons. Niet meer sinds Pasen gebeurde.  
 
De Paasikoon (zie afbeelding hiernaast) raakt 
me elke keer, omdat hij dit aspect van Pasen 
vertelt. Je ziet wat Pasen doet. 

 
Eruitgetrokken ! 
Pasen is meer dan een gezellig lentefeest, meer dan leuk gekleurde eieren, meer 
dan paashazen en zonnig weer. 
Pasen is meer dan wij zelf kunnen maken, zelfs meer dan wij vaak hopen. 
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Maar groene takken, eieren en hazen zijn dan ook simpele dingen. Zichtbaar, 
tastbaar, zintuiglijk. Wat Pasen betekent, wat het teweegbrengt, dat is niet zo 
simpel te zien.  
Daar heb je de ogen, de handen, de zintuigen van het geloof voor nodig. 
 
Pasen is meer dan wij zelf kunnen maken, zelfs meer dan wij vaak durven hopen. 
 
Wie van ons, welke mens kan begrijpen wat er met Pasen gebeurd is? Wie van ons 
kan zich voorstellen wat bij de verrijzenis/opstanding van Jezus Christus 
gebeurde? Dit is immers niet een verhaal van een 'gewoon' wonder, van een mens 
die teruggehaald is uit de dood en weer doorgaat met zijn leven als mens op aarde. 
Het gebeuren van Pasen wijst ons naar een andere dimensie, een andere 'wereld', 
de wereld (het 'Rijk') van God. Wat er op deze Stille Zaterdag gebeurde, is niet te 
zien en niet ervaarbaar voor een menselijk oog. Het is een ervaring van hart en 
geest. Voor de leerlingen van Jezus was het lege graf te zien, en ze ervoeren de 
ontmoeting met de verrezen Christus - tot aan het tastbare toe, denk aan de 
ongelovige Thomas. 
  
Daarom heeft de kerk in het oosten het nooit gedurfd de gebeurtenis van de 
verrijzenis van Christus af te beelden, maar toont alleen de geestelijke uitwerking 
daarvan: de overwinning van Jezus over dood en hel.  
In de bijbel staat er tenslotte ook niets over de opstanding zelf. De Bijbel geeft 
geen beschrijving van wat er tussen Goede Vrijdag en Paasmorgen gebeurd is.  
 
Wel wordt er iets gezegd wat de gevolgen van Jezus’ verrijzenis zijn, in de eerste 
brief van Petrus: “Christus is gestorven om jullie bij God te brengen. Hij is naar de 
geesten in de gevangenis van de dood gegaan en heeft verkondigd: ´God heeft 
leven voor jullie!´” En in de geloofsbelijdenis bij de doop in de Paasnacht bidden 
wij: “Hij is nedergedaald ter helle/afgedaald naar het rijk van de dood, de derde 
dag verrezen van de doden..” 
 
En dat zie je op de Paasikoon van de orthodoxe christenen: 
Jezus Christus, gekleed in het wit van de opstandingskracht, staat voor een zwart 
gat – het dodenrijk – en trekt met zijn handen de doden eruit. Hij heeft de poorten 
stukgeslagen, spijkers en grendels liggen op de grond, en soms zie je op de 
achtergrond het vertwijfelde gezicht van de wachter van het dodenrijk. Maar 
Christus heeft alles overwonnen en bevrijdt de doden, pakt ze bij de hand en trekt 
ze eruit, omhoog uit het duister.  
 
En niet alleen toen – dat doet Hij nog steeds. 
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Want Christus is door een hel gegaan. Hij breekt alles af wat onze toegang tot de 
hemel belemmert. Het Rijk van de Hemel staat voor ons open. Wij hoeven alleen 
onze handen in zijn handen te leggen en ons laten meetrekken. Sindsdien zijn de 
graven van deze aarde niet het einde maar keerpunt. Leven overwint dood, 
vertrouwen de angst. 
 
In een paaslied zingen orthodoxe christenen – en laten wij meezingen: 
„Heer Jezus Christus, daarom jubelt de hele schepping over uw opstanding. Geef 
dat wij doorstraald worden door deze vreugde en samen roepen: Christus is 
waarlijk verrezen!” 
 
Zalig Pasen! 
pastoor Martina Liebler 

 
 

Herderlijk schrijven 
 

Op het leven! Vastengroet 2025 
Zoals elk jaar delen de bisschoppen aan het begin van de Veertigdagentijd een 
geestelijke boodschap met ons via een brief: het herderlijk schrijven. Dit jaar geven 
de bisschoppen in hun brief zeven handvatten voor een praktisch geloof, omdat ze 
zien dat mensen daarnaar op zoek zijn. Wat voor christelijke leefwijze past bij een 
liturgievierende gemeenschap als de onze? 
 
Zusters en broeders, 
 
Met verbazing zien verschillende kerken dat jongeren zonder christelijke 
achtergrond zich willen laten dopen of zich aansluiten. Ze ontdekten in reels 
persoonlijke verhalen van gelovigen. Sommigen spreken van een trend, en 
uitgaven zoals de Zij lacht Bijbel worden bestsellers. “Als ik stress heb, kan ik dat 
bij God neerleggen,” zegt een jonge gelovige. “Geloof geeft rust en houvast,” zegt 
een ander. 
 
Veel gelovigen worden blij van de hernieuwde aandacht voor zingeving. Ze 
herkennen de waarde van het geloof voor je leven. Geloof biedt in deze tijd, die op 
zoveel manieren verwarrend is, een tegenwicht tegen de chaos. Nu we ons steeds 
vaker moeten afvragen of informatie betrouwbaar is of fake, bieden de 
eeuwenoude verhalen van de Bijbel houvast en kan een kerk een genadig 
toevluchtsoord zijn. 
 
Maar geloof is meer dan een bron van rust. Het stelt je ook scherpe vragen over je 
eigen manier van leven. Waar ligt jouw fundament als alles vloeibaar lijkt? Hoe 
weet je wie je bent, als identiteit steeds opnieuw gedefinieerd wordt? Wie ben je, 
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als je eindeloze keuzes hebt? Geloof biedt je geen eenvoudige antwoorden op al 
deze vragen, maar wel een manier om ermee om te gaan in je dagelijks leven. 
 
Uitgedaagd door de vragen van toegetreden jongeren naar een christelijke 
leefwijze die bij onze liturgievierende gemeenschap past, komen we tot de 
volgende zeven handvatten voor een praktisch 
geloof: 
 
Zeven handvatten voor een praktisch geloof 
1. Zoek de kracht van de regelmaat 
2. Laat vertrouwen de grondtoon zijn 
3. Leef met God 
4. Oefen leven in gemeenschap 
5. Doe meer dan het gewone 
6. Wees barmhartig 
7. Blijf hoopvol 
 
Lees in de volledige herderlijke brief de toelichting van de bisschoppen op deze 
handvatten. 
 
We nodigen je uit deze handvatten te overwegen in deze Veertigdagentijd en door 
ze op je eigen leven te betrekken zien hoe ze voor jezelf uitpakken. Daarbij bidden 
we dat vertrouwen onze grondtoon blijft en niet angst ons leven in de greep krijgt. 
We bidden dat liefde alle duisternis verdrijft en dat we te midden van alle 
ontwikkelingen hoopvol samenleven vanuit het onoverwinnelijke licht van Pasen. 
 
Utrecht/Haarlem, 5 maart 2025 
 
++ Barend Theodoor, aartsbisschop van Utrecht 
+ Dirk Jan, bisschop van Haarlem 

 

Activiteiten 
 
IKO Leerhuisavond:  
Dr. Mattijs Ploeger over de betekenis van de Paasliturgie in de oude kerk 
Pasen is het meest centrale en oudste feest van de kerk. In zekere zin is iedere 
zondag opnieuw een klein Pasen, maar dat grote Pasen, met alle (figuurlijke) 
toeters en (letterlijke) bellen is hèt grote scharnierpunt van het kerkelijk jaar. De 
Heer is waarlijk opgestaan; dit is waar het allemaal om draait. Al vroeg in de 
geschiedenis van de kerk ontstond een complexe Paasliturgie waarvan veel 
elementen nog altijd zichtbaar zijn in de levende liturgie. 
 

https://oudkatholiek.nl/files/2025/02/Herderlijk-schrijven-bij-het-begin-van-de-Veertigdagentijd-2025-boekje-A5.pdf
https://oudkatholiek.nl/files/2025/02/Herderlijk-schrijven-bij-het-begin-van-de-Veertigdagentijd-2025-boekje-A5.pdf
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Dr. Mattijs Ploeger, rector en docent systematische theologie en liturgie aan het 
Oud-Katholiek Seminarie, neemt ons, een paar dagen voor Pasen, mee door de 
betekenissen van het traditionele Paasfeest èn de dagen die daaraan vooraf gaan 
en volgen. 
 
Waar:   De Rank (Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht) 
Wanneer:  Woensdag 2 April 
Tijd:   19:30 
Toegang: Gratis 
Meer info: Jeroen Wolvers 
   secretaris@derondevenen.okkn.nl 
 
Uitnodiging van de bisschop – Chrismamis in Haarlem 
Op de maandag in de Goede Week (14 april om 19.30 uur) zijn we allemaal uitgenodigd 
door onze bisschop om de chrismamis mee te vieren. Deze dienst doet je tot rust komen. 
In deze eucharistieviering in onze kathedrale kerk te Haarlem (Kinderhuissingel 76) vindt 
de zegening van de nieuwe heilige oliën door de bisschop plaats. De olie voor de 
geloofsleerlingen – voor degenen die zich voorbereiden op hun doop. De olie voor de 
zieken – gebruikt bij de ziekenzalving voor de genezing aan lichaam en aan ziel. En het 
heilige Chrisma – voor de zalving bij het sacrament van de doop, van het vormsel en van 
de wijding tot bisschop en priester. 
 
Het jaarlijks Elia-uitje 
Ook deze zomer gaan we weer samen op 
stap. Dit keer zijn we welkom bij pastoor 
Tjeerd Visser in de Oud-katholieke parochie 
van St. Vitus in Hilversum. De datum is: 

 
zondag 20 juli 

 
Meer informatie kunt u lezen in de volgende 
Nieuwsbrief (juni-juli-aug).  
De uitnodiging en de intekenlijst worden 
opgehangen na de vieringen van 17 mei en 7 
juni. 
Zet u het vast in uw agenda? 
 
Ellen Hilbers 

 
  



 

7 

Financiën en bestuur  
 

Kerkbalans 2025; stand van zaken 
Actie kerkbalans 2025 heeft per 17 maart 2025 € 8.805 aan toezeggingen 
opgeleverd. Begroot voor 2025 is € 8.800.  
We hebben bij 25 adressen enveloppen bezorgd. Van 23 adressen kregen we een 
reactie (met toezegging).  
 
De opbrengst is minder dan topjaar 2024. Maar er zijn 4 adressen van gevers uit 
2024 afgevallen (3 wegens overlijden). Dus de terugval valt uiteindelijk mee, mede 
doordat diverse adressen hun bijdrage hebben verhoogd. 
 
Bijdragen aan onze statie zijn natuurlijk noodzakelijk voor het voortbestaan van 
onze kerkgemeenschap. Maar ook het vertrouwen van onze bisschop in onze 
statie is van groot belang. Dat uit zich onder andere in de grote exploitatiesubsidie, 
die wij jaarlijks ontvangen.  

 
Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2025 ontvangen en wilt u ons steunen, 
dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:  
NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde 
Venen. 
Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2025. 

 
Albert Geerdinck, Penningmeester 

 
Collectes 
Zaterdag 1 februari 2025 
Aantal bezoekers: 25 
Opbrengst gewone collecte:     € 142,80 
Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel 2025   €    27,20   
 
Zaterdag  15 februari 2025 
Aantal bezoekers: 28 
Opbrengst gewone collecte:     € 130,75 
Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel 2025  €   36,35    
 
Woensdag 5 maart 2025 
Aantal bezoekers: 18 
Opbrengst gewone collecte:     €    80,35 
Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel 2025  €    11,05 
 
Zaterdag 15 maart  2025 



 

8 

Aantal bezoekers: 22 
Opbrengst gewone collecte:     €  117,70 
Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel 2025   €     40,25 
 
Collectedoel 2e kwartaal 2025 
In het 2e kwartaal van 2025 is de collecte na de vieringen weer bestemd voor 
Jongerenwerk. 
 
Onze jongerenpastor Thelma Schoon houdt zich hiermee bezig in allerlei vormen. 
Zoals jeugdkampen, jongerenreizen,  -kampen  en -zeilkampen, Stuifduinweekend 
voor jongeren van 10-17 jaar, een whatsappgroep voor jongvolwassen tussen 18 en 
30 jaar, en een eigen Instagram-account voor jongeren. 

 
Ook zijn er maandelijkse bijeenkomsten 
voor jongvolwassenen op locaties door 
het hele land. Er wordt samen gegeten, 
een activiteit ondernomen, een 
avondgebed gevierd en/of gesproken over 
een geloofsthema. Ruimte voor 
gezelligheid en verdieping dus! 
Behoeft dit werk dan nog een 
aanbeveling? Het Collegiaal Bestuur 
rekent op uw gulle bijdrage in de collecte 
van deze maand. 
 

De opbrengst van de collecte in het 1e kwartaal 2025, bestemd voor het Bethunehuis, 
opvangplek voor uitgebuite vrouwelijke arbeidsmigranten in Hongkong, leest u in de 
volgende Nieuwsbrief. 
 
Ellen Hilbers 
 

Contactgroep 
 

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze 
geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra 
aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten. 
 
Aanspreekpunt contactgroep: 
Bea Dalebout, 
Telefoonnummer: 06 - 16570712! 
Email: b.dalebout@hotmail.nl  

 

Gebedsintenties en bloemen 

mailto:b.dalebout@hotmail.nl
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Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Esther de Jong:  
Tel: 06 - 44590879 of enji.dejong@gmail.com 
 
Adressen voor de bloemen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Bea 
Dalebout: Tel: 06 16570712 of b.dalebout@hotmail.nl 

 

Bereikbaarheid Pastoor 
 

Pastoor Martina Liebler 
E-mail: martina.liebler@okkn.nl 
Telefoonnummer: 06 -15656298 / 0255 - 515260 

 

Bereikbaarheid Bestuur 
 

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: 
secretaris@derondevenen.okkn.nl 

 

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief 
 

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan 
een email naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de 
bestuursleden. 

 
 

Aanleveren kopij volgende editie (juni, juli, augustus) 
 
17 mei 2025 
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