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OUD-KATHOLIEKE STATIE VAN DE H. ELIA  
DE RONDE VENEN 

 
 

Nieuwsbrief september, oktober 2025 
 

Kerkdiensten  
 
Kerkdiensten  

Zaterdag 6 september    19.00 uur 
Zaterdag 20 september   19.00 uur 
Zaterdag  4 oktober    19.00 uur 
Zaterdag  18 oktober    19.00 uur  
Zaterdag  1 november    19.00 uur 

 
Online diensten 

Als het voor u niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog 
steeds de mogelijkheid om online diensten te volgen.  
Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk en klik op de knop ‘Online 
vieren’. U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van Haarlem  
en die van Utrecht worden gelivestreamd. 

 

Toelichting op de komende diensten  
 

6 september:  Zondag na Pinksteren 18 – Zondag van het discipelschap 
Lezingen:   Deuteronomium 30, 15-20; Filemon 1-20; Lucas 14, 25-33 
 
Jezus wijst er in het evangelie op wat het betekent om zijn leerling (discipel) te 
zijn. Op wat hij te zeggen heeft lijkt het spreekwoord van toepassing: ‘Bezint eer 
ge begint’. De woorden uit de eerste lezing bevestigen dit. 
 
20 september:  H. Matteüs 
Lezingen:   Spreuken 3, 1-6; 2 Timotheüs 3, 14-17; Mat. 9, 9-13 
 
In het evangelie horen we over de roeping van Matteüs. Hij is één van de twee 
leerlingen die ook evangelist werd. Er klinken woorden van barmhartige woorden 
als Jezus bij deze voormalige tollenaar te gast is. Hij brengt in de praktijk wat we 
in de eerste lezing horen, en geeft daarmee een prachtig voorbeeld. 
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4 oktober:  Zondag na Pinksteren 22 – Zondag van de onnutte knechten 
Lezingen:  Habakuk 3, 2 + 16-19; 2 Timotheüs 1, 6-14; Lucas 17, 5-10 
 
De boodschap in het evangelie van vandaag is: verwacht niet al teveel terug van 
je in zet. Zeker niet waar het de inzet voor God en zijn kerk betreft. We worden 
uitgedaagd ons zelf als dienaars te zien die hun plicht doen. In de eerste lezing 
worden we vervolgens uitgedaagd deze taak met vreugde uit te voeren, God 
lovend voor zijn weldaden. 
 
18 oktober:  Zondag na Pinksteren 24 – Zondag van de onrechtvaardige rechter 
Lezingen:  Genesis 32, 23-32; 2 Timothëus 3, 14 – 4, 5; Lucas 18, 1-8 
 
‘Bid onophoudelijk’ is de kern van het evangelie van deze zondag. God zál ons 
gebed verhoren, zeker als we volhouden te bidden. Maar Hij heeft het zijne op zijn 
tijd, en op zijn manier. De eerste lezing laat zien dat onze relatie met God, die we 
biddend vorm geven, soms worstelingen geeft, die ons vormen. 

 
 

Komen en gaan 
 

Beste geloofsgenoten, 
Soms gaat alles in een stroomversnelling – zelfs in de kerk 
waar we in eeuwen denken.. 
Na tweeënhalf jaar samen onderweg in onze statie komt er 
sneller dan gedacht een eind aan onze tijd samen. 
Vanaf 1 september zal pastoor Tjeerd Visser uit Hilversum 
uw nieuwe rector zijn en mijn aanstelling eindigt dan. De 
officiële viering met de installatie van pastoor Tjeerd (en mijn 
afscheid) door de bisschop zal later plaatsvinden, gepland is 
zaterdag 18 oktober. 
 
Tja, en nu keek ik even naar mijn allereerste stukje in de Nieuwsbrief en lees 
daar: “Van harte hoop ik dat we elkaar gauw leren kennen en de komende jaren 
samen in Mijdrecht ons geloof zullen vieren, vreugde en leed met elkaar kunnen 
delen, steunen wie op ons pad komen en anderen iets meegeven van de vreugde 
die we mogen ontvangen!” 
 
Wat mij betreft is dit de afgelopen twee jaren gebeurd, en ik wil u / jullie allen van 
harte danken voor deze tijd! 
Het was voor mij een grote verrijking, de gemeenschap van de H. Elia in 
Mijdrecht, Wilnis en omstreken te leren kennen; inmiddels ken ik velen van u van 
de zaterdagavond vieringen, van gesprekken tijdens de koffie, bij u thuis, op 
ziekenbezoek of b.v. op de bijbelavonden. 
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Bijzondere vieringen altijd, waar je blij van wordt, met het trouwe Elia koor, Anita 
Vos als fantastische pianiste én koorleider (én liturgieboekjes-maker) – op 
bijzondere dagen met violiste Miriam als extraatje – met uitstekende lezers en 
indrukwekkende ‘voorbidders’, en altijd was de eucharistie duidelijk ervaarbaar 
als een werkelijk gezamenlijke viering waar ieder zijn of haar onmisbare rol en 
bijdrage heeft, waar we als gemeenschap vieren, danken, bidden .. waar we God 
in Christus mogen ontmoeten en door Hem steeds dieper onderling verbonden 
raken. 
Deze verbondenheid ervaar je ook duidelijk in de onderlinge zorg, in de inzet en 
betrokkenheid van zovelen, met z’n allen de schouders eronder zetten dat onze 
statie een levende geloofsgemeenschap blijft, ook door de 
week. Hier zouden nu heel veel namen moeten staan .. maar ik noem een paar 
voorbeelden: de Contactgroep, het kerkbestuur, de voorbedengroep, de kosters, 
lezers en koffiezetter… 
Het is een voorrecht en een vreugde deel hiervan uit te maken. 
 
Voor de toekomst van onze gemeenschap (ik mag nu nog onze zeggen) mogen we 
vol hoop verdergaan in vertrouwen op onze Heer en op onze onderlinge liefde en 
verbondenheid, op steeds weer creatieve en inspirerende paden. Zeker met de 
nieuwe ‘frisse’ herder (pastoor) Tjeerd! En ook de mogelijke samenwerking met 
de parochie Hilversum biedt kansen elkaar wederzijds te bevruchten en te 
steunen. 
 
Dus, met een beetje weemoed – maar vooral met grote dankbaarheid neem ik 
afscheid van u. En ik weet zeker dat de aanstaande verandering een verandering 
ten goede is en frisse wind en een mooie tijd zal brengen. 
 
En, zoals een pastoor doet, sluit ik met een vrome wens: 

Moge Gods zegen met u zijn op uw pad. 
En tot we elkaar weer ontmoeten 

moge God u in de palm van Zijn hand houden en zegenen: 
de Vader, de Zoon en de heilige Geest 

 
Martina Liebler 

 
Activiteiten 
 

Een zondagse ontmoeting met het Gooi 
Het jaarlijkse uitje van de Statie Mijdrecht was dit jaar gepland naar Hilversum. 
Ruim twintig leden reden op de zonnige zondagmorgen van 20 juli goedgemutst 
naar de Oud-Katholieke St. Vitus kerk aan het Melkpad in het mooie dorp 
Hilversum met zijn bekende statige villas. 
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Aldaar werden wij vriendelijk en gastvrij ontvangen door pastoor Tjeerd Visser 
voor de eucharistie. Geen onbekende voor de Mijdrechters. Aangezien er een 
samenwerking op komst is tussen de Statie en de Parochie Hilversum zouden ze 
hem nog vaker gaan ontmoeten. Het bezoek was daarom een mooie eerste 
gelegenheid om elkaar een beetje te leren kennen. 
 
De komst van de Mijdrechters zorgde in ieder geval voor een goede vulling van de 
grote monumentale parochiekerk. Het was een beetje half om half, vaste 
bezoekers en gasten. Wat opviel, was dat er nog niet echt gemengd werd. Tijdens 
de gezellige koffie in de ruimte naast de kerk werd dat wel enigszins goed 
gemaakt. Kwestie van wennen. Overigens zat tussen de Mijdrechters wel, wat 
naar later bleek, een vriendelijke Nederlands sprekende Lutherse predikant uit 
Berlijn. We moesten wel wennen aan het liturgie overzicht. Er werd telkens 
verwezen naar de verschillende bundels, die overigens wel beschikbaar waren 
achter in de kerk. Wat dat betreft is het met de uitgebreide liturgie bij de diensten 
in onze Statie toch handiger geregeld. 
 
Na de koffie gaf pastoor Tjeerd Visser in het kerkgebouw een boeiende en heldere 
uitleg over de geschiedenis van de Oud- Katholieke parochie in Hilversum, de 
bouw van de kerk en de belangrijkste onderdelen van het interieur van de kerk.  
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Voor wie er nog niet is geweest, is het zeker aan te bevelen om op een open dag 
dit prachtige monumentale gebouw eens te bezoeken. Naast de Oud-Katholieke 
kerk in Leiden kun je deze kerk wel beschouwen als een van de bijzondere parels 
binnen het Oud-Katholieke vastgoed. De St. Vitus aan het Melkpad moeten we 
niet verwarren met de bekende grote neogotische RK. St.Vitus van architect 
Cuypers met de 98 meter hoge toren in het centrum van Hilversum. De Oud-
Katholieke St. Vituskerk is ontworpen door architect Weeldenburg en ingewijd in 
1889 en verving een dichtbij gelegen schuilkerk. Het is een kruiskoepelkerk in 
neobarokke stijl en een rijksmonument.  
 
Pastoor Tjeerd Visser vertelde ons, dat de kosten voor de bouw en alle 
aanpassingen in de loop der jaren altijd door de gemeenteleden zelf zijn 
opgebracht.  
 
In de kerk bevinden zich verschillende schilderingen en gebrandschilderde 
ramen van Paul Determeyer. In 1958 werd de kerk getroffen door een brand, 
maar de schilderingen, het altaar, de preekstoel, de communiebanken en enkele 
zeer oude houten beeldjes bleven gelukkig bewaard. 
 
Na afloop van de uitleg door pastoor Tjeerd Visser ging het op weg naar theehuis 
Het Bluk op de Zuiderheide bij Laren voor de lunch. De mensen, die hun auto 
geparkeerd hadden op het terrein van de kerk werden kort geconfronteerd met 
een onaangename verrassing. Het hek was gesloten. Dit bleek overigens geen 
bijzondere manier van klantenbinding. Met enig zoeken vonden we een moderne 
automatische slagboom aan de zijkant van het terrein. Het was even zoeken naar 
het theehuis. Vanwege de drukte bij Het Bluk moest er op afstand in de bossen 
geparkeerd worden. Maar na een korte wandeling vonden we dit paradijsje op de 
heide. Na wat verwarring over een gereserveerde tafel werden we door de uiterst 
behulpzame en beleefde jonge bedienden geholpen aan verfrissende gekoelde 
drankjes en pannenkoeken of kroketten. 
 
Voor velen lonkte de heide met aan de einder het zicht op de hoogbouw van 
Hilversum. Een korte wandeling over dit voor een belangrijk deel nog ongerepte 
stukje natuur deed je terug denken aan de lotgevallen van Ferdinand Huyck 
geschreven door Jacob van Lennep in 1840, toen deze ook de Gooise heide te 
voet doorkruiste. Overigens was het toen minder druk, maar wel een stuk 
onveiliger. 
 
Met een kort dankwoord voor de organisatoren kon rond vier uur een gezellige 
zondagmiddag met een goed gevoel en ervaringen rijker afgesloten worden en 
ging het nog net voor de aankomende regen huiswaarts. 
 
Tekst: Frans Buyserd, foto's: Bea Dalebout. 
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Oogstdankdienst 2025 
Op zaterdag 4 oktober zullen 
wij weer een oogstdienst 
houden. We vragen u 
hiervoor enkele stukjes (4 
stuks) fruit mee te nemen en 
deze een halfuur voor 
aanvang van de viering, rond 
18.30 uur in te leveren.  

Na de dienst wordt het fruit 
in kleine bakjes verdeeld om 
mee te geven aan ouderen 
en zieken, en aan wie het 
zwaar heeft … binnen en 
buiten onze 
geloofsgemeenschap, dus u kunt ook buren, vrienden en kennissen op de 
intekenlijst zetten. 
 
Op de voorafgaande vieringen (6 en 20 september) is er een intekenlijst om 
namen op te schrijven van degenen aan wie u een fruitbakje zou willen geven. U 
kunt ook telefonisch of via de mail namen aan Mariëtte doorgeven. (mail naar 
Mariëtte: fam.fakkeldij@live.nl of bel telefoon: 06-83239427). 
Deze oogstviering staat – zoals eigenlijk elke eucharistieviering – in het teken van 
dankbaarheid, op deze dag specifiek dankbaarheid ‘voor de vruchten der aarde’, 
dank aan God voor alle goede gaven die we mogen ontvangen. Voor de oogst op 
het land en op zee, voor graan, vruchten, groenten, melk, schoon water en voor 
alles wat de schepping en haar Schepper ons in overvloed schenkt. 
Wat we in dankbaarheid mogen ontvangen mogen we vanuit deze dankbaarheid 
delen en doorgeven. 
 
De Contactgroep. 

 
 

Financiën en bestuur  

Berichten van het bestuur 
Bisschopsbezoek en gemeenteberaad 
In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat bisschop Dirk-Jan ons op 3 november 
een formeel bisschoppelijk bezoek hoopt te brengen. Om dat bezoek voor te 
bereiden zullen we op woensdag 15 oktober om 19:30 een gemeenteberaad 
organiseren. De agenda en locatie zullen we binnenkort per parochiemail aan leden 
en meelevenden communiceren; de datum en tijd kunt u alvast in uw agenda noteren. 
 

mailto:fam.fakkeldij@live.nl
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IKO de Ronde Venen 
Van verschillende belangstellenden kregen we de afgelopen maanden wel eens de 
vraag wat er met het jaarlijkse boekje met IKO activiteiten is gebeurd. De IKO 
samenwerking bestaat nog altijd en is inmiddels zelfs uitgebreid met 
vertegenwoordigers van vrijwel àlle Christelijke denominaties in de Ronde Venen. 
Omdat het bekende boekje de grote beperking had dat activiteiten soms al een jaar 
tevoren gepland moesten worden en in het kader van groene kerk is er in plaats van 
het boekje tegenwoordig de website www.ikoderondevenen.nl waarop je altijd kan 
zien of en wanneer er iets in oecumenisch verband te doen is in de Ronde Venen. 

Namens het bestuur, 
Jeroen Wolvers, secretaris 

 
Collectedoel 4e kwartaal 2025 

In het vierde kwartaal van dit jaar, vanaf 1 oktober, is de collecte na de vieringen 
bestemd voor een project van Missie Sint Paulus. 
Vanuit de Bisschoppelijke Commissie ‘Sint Paulus Missie en Diaconaat’ worden 
kerken in het buitenland ondersteund bij hun missionaire en diaconale activiteiten. 
Bijvoorbeeld op het gebied van gehandicaptenzorg, jongerenwerk, onderwijs en 
gemeenschapsopbouw. 

 
Zo krijgt de wereldwijde verbondenheid vanuit Nederland met Afrikaanse en 
Aziatische kerken concreet gestalte. 
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland werkt daarbij nauw samen met andere oud-
katholieke kerken in Europa. 
Informatie over het project dat dit jaar gesteund gaat worden, volgt in oktober. 
 
De opbrengst van de collecte in het 2e kwartaal 2025, bestemd voor ‘Communicatie 
& publiciteit’ van de Oud-Katholieke Kerk, bedroeg € 154,15. 
 
 
Actie Kerkbalans 2025 
Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2025 ontvangen en wilt u ons steunen, dan 
kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:  
NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde 
Venen. 
Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2025. 
 
Albert Geerdinck, Penningmeester 
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Collectes 
Zaterdag 7 juni 2025 
Aantal bezoekers: 27 
Opbrengst gewone collecte:     € 131,50 
Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2025   €    33,50   
 
Zaterdag  5 juli 2025 
Aantal bezoekers: 31 
Opbrengst gewone collecte:     € 130,70 
Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2025  €   53,30    

 

Contactgroep 
 

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze 
geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra 
aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten. 
 
Aanspreekpunt contactgroep: 
Bea Dalebout, 
Telefoonnummer: 06 - 16570712! 
Email: b.dalebout@hotmail.nl  

 

Gebedsintenties en bloemen 
 

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Esther de Jong:  
Tel: 06 - 44590879 of enji.dejong@gmail.com 
 
Adressen voor de bloemen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Bea 
Dalebout: Tel: 06 16570712 of b.dalebout@hotmail.nl 

 

Bereikbaarheid Pastoor 
 

Waarneming door: Pastoor Tjeerd Visser 
E-mail: tjeerd.visser@okkn.nl 
Telefoon: 06-15123484 

 
Pastoor Martina Liebler 
E-mail: martina.liebler@okkn.nl 
Telefoonnummer: 06 -15656298 / 0255 - 515260 

 
 

  

mailto:b.dalebout@hotmail.nl
mailto:Tel:%2006%20-%2044590879
mailto:enji.dejong@gmail.com
mailto:b.dalebout@hotmail.nl
mailto:tjeerd.visser@okkn.nl
mailto:martina.liebler@okkn.nl
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Bereikbaarheid Bestuur 
 
Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: 
secretaris@derondevenen.okkn.nl 

 

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief 
 

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een 
email naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de 
bestuursleden. 

 

Aanleveren kopij volgende editie (november, december, januari) 
 
Uiterlijk 13 oktober 2025 

 

 

mailto:secretaris@derondevenen.okkn.nl
mailto:nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl

