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Nieuwsbrief nov., dec. 2025 en jan. 2026

Kerkdiensten

Kerkdiensten
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Online diensten

1 november 2025 19.00 uur
15 november 2025 19.00 uur
29 november 2025 19.00 uur
13 december 2025 19.00 uur
24 december 2025 21.00 uur
10 januari 2026 19.00 uur
31 januari 2026 19.00 uur

Als het voor u niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog
steeds de mogelijkheid om online diensten te volgen.

Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk en klik op de knop ‘Online
vieren’. U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van Haarlem
en die van Utrecht worden gelivestreamd.

Toelichting op de komende diensten

1 november:
Lezingen:

Allerheiligen/Allerzielen
Wijsheid 3, 1-9; Openbaring: 7, 2-4.9-17; Mattels 5, 1-12

We vieren vandaag het feest van Allerheiligen. Daarnaast
besteden we ook aandacht aan Allerzielen, dat we op 2
november vieren: we gedenken onze dierbare doden en
bidden voor hun zielenrust. Het evangelie bij deze zondag lijkt
een lijstje met voorwaarden waar je aan moet voldoen om
‘heilig’ te worden, en zo in de hemel te komen. Eerder moeten
deze woorden van de Heer echter gelezen worden als een
troost voor mensen die leven in moeilijke tijden. Stuk voor
stuk zijn deze ‘zaligsprekingen’ een bron van troost, maar ook
een uitdaging om ons te blijven inzetten voor het goede, ware
en schone. Om ‘heilig’ te leven, niet als voorwaarde voor het



15 november:

Lezingen:

29 november:

Lezingen:

14 december:

Lezingen:

hiernamaals, maar als een manier van zijn in het
hiernumaals. Om vol te houden...

Pinksteren 28 — de zondag van de zeven broeders
2 Makkabeeén 7, 1-2.9-14; 2 Tessalonicenzen 3, 7-13;
Lucas 20, 27-38

Jezus is in het evangelie van deze zondag in discussie met de
Sadduceeén, net zoals de Farizeeén, een religieuze groep in
zijn dagen. Zij hebben de overtuiging dat er geen leven is na
de dood. Over die vraag, of er leven is na de dood, gaat het
gesprek dat Hij met hen heeft. Ongetwijfeld is dit ook voor
ons, in deze dagen, een herkenbare situatie: ook wij zijn
immers geregeld in gesprek met mensen die niet geloven in
een leven na de dood. Deze zondag wil ons leren om te gaan
met deze mensen en de vragen die ze hebben.

1¢ zondag van de Advent
Jesaja 2, 1-5; Romeinen 13, 8-14; Mattels 24, 32-44

Deze zondag starten we met het nieuwe kerkelijke jaar. We
beginnen ook te lezen uit een andere evangelist: Mattéus. Zo
ook vandaag. In de Advent kijken we terug naar de
gebeurtenissen die vooraf gingen aan de geboorte van Jezus.
Maar we kijken ook vooruit, naar zijn tweede komst. En over
die tweede komst gaat de lezing uit het evangelie van MatteUs
op deze zondag. Op deze, en ook de andere zondagen in de
Adventwillen we leren van een oude joodse wijsheid die zegt:
‘Om te weten waar je naartoe gaat, moet je af en toe
achterom kijken’.

3°zondag van de Advent
Jesaja 35, 1-10; Jakobus 5, 7-10; Matteus 11, 2-11

Deze zondag wordt ook wel de zondag ‘Gaudete’ genoemd.
Dit is een Latijns woord en het betekent: ‘Verheugt u’, of:
‘Weest blij’. Het is het eerste woord uit de openingszang die
hoort bij deze zondag. Ook sluit het aan bij de gedachte dat
we over de helft zijn van onze voorbereiding op Kerstmis.
Alsof deze zondag ons wil zeggen: het feest komt eraan! Bron
van de blijdschap is echter vooral het besef dat de Heer al
gekomen is. En die eerste komst ons hoop mag geven voor de
toekomst.



24 december:
Lezingen:

10 januari:
Lezingen:

31 januari:
Lezingen:

Geboorte van onze Heer Jezus Christus

Jesaja 9, 1-6; Titus 2, 11-14; Lucas 2, 1-20

In de lezing uit het evangelie horen we over de geboorte van
Jezus, in de versie van de evangelist Lucas. Het verschil met
de versie van Matteus is vooral de omgeving: wie staan er om
de kribbe heen. In de versie van Lucas zijn datde herders. Om
verschillende redenen is dat betekenisvol: het eerst
verschijnt God, nog bij zijn geboorte in deze wereld, aan de
armen, en de verschoppelingen. Want dat waren deze
herders. Alsof God tegen hen wil zeggen: ik ben er op de
eerste plaats voor jullie. Dat moeten we ons als kerk ook in
deze tijd ter harte nemen. Tegelijk ligt er ook een andere
boodschap in verscholen: God wil een herder zijn voor de
schapen van deze wereld die zonder herder zijn.

1¢ zondag na Epifanie - de doop van de Heer in de Jordaan
Jesaja 42, 1-9; Handelingen 10, 34-38; Matteus 3, 13-17

Wij gedenken vandaag het feit dat Jezus gedoopt wordt in de
Jordaan. Zijn doop roept de vraag op waarom Hij de doop
ontvangt. Die heeft Hij toch niet nodig? Immers, de doop is er
om zonden af te wassen. En Hij, de Zoon van God, is zonder
zonden. Het is ook die vraag die Johannes aan Jezus stelt in
het evangelie dat bij deze zondag hoort. Toch zegt Jezus dat
het gebeuren moet. Met zijn doop geeft Jezus een nieuwe
betekenis aan een aloud joods ritueel, doordat Hij ermee
verwijst naar wat er komen gaat: zijn dood en verrijzenis. Hij
wordt het Lam Gods, dat de zondag van anderen wegneemt.
Maar zover zijn we nog niet...

4° zondag na Epifanie — de zondag van de zaligsprekingen
Micha 6, 1-8; 1 Korintiérs, 18-31; Mattets 5, 1-12

De cirkel is rond: opnieuw lezen we over de zaligsprekingen.
Nu niet op het feest van Allerheiligen, maar op een gewone
zondag. Misschien is dat dan ook wel de gedachte die
vandaag mag overheersen: dat heilig-worden en heilig-zijn
niet alleen gaat over het bijzondere, het spectaculaire, het
buitengewone, maar ook over het gewone, alledaagse,
vanzelfsprekende.
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Activiteiten

Verslag Oogstdienst 2025

Op zaterdag 18 oktober vierden we weer
‘Oogstdankdag’. Er was door onze
kerkgangers weer allerlei
fruit meegebracht, dat
door de dames van de
contactgroep werd verdeeld over kleine fruitmandjes. Er waren
12 namen opgegeven om de mandjes naar toe te brengen,
mensen die even wat extra aandacht goed kunnen gebruiken.
Er werden liederen gezongen die mooi bij het thema pasten, en
Mattijs Ploeger hield een prachtige preek.

Afscheid Nel Oudshoorn van koor
Aan het einde van de viering werd Nel
Oudshoorn in het zonnetje gezet met
een toespraakje door Mariet Fakkeldij.
Nel heeft sinds 1970, dus 55 (!) jaar,
gezongen in diverse kerkkoren. Eerst
in de RK-kerk van Zoeterwoude,
daarna in de RK-kerk van Mijdrecht, en
de afgelopen 15 jaar in onze Elia-
cantorij.

Nelvond het heerlijk om te zingen, ze
was er ook bijna altijd. En wij waren
heel blij met haar stem.
Nadat ze onlangs haar 90e verjaardag had gevierd heeft ze toch het
moeilijke besluit genomen om te stoppen met het zingen in de
cantorij. Nel, hartelijk bedankt voor je inzet en je stem in ons koor
gedurende 15 jaren. We hopen dat je ook vanuit de kerk nog met
plezier met ons mee blijft zingen!

Ellen Hilbers, foto’s Jan Veldhoen




Adventslunch

De Contactgroep verzorgt op zaterdag 13 december
een adventslunch voor de 3® adventszondag.
Parochianen vanaf 75 worden hiervoor uitgenodigd.
We gaan samen op weg naar kerst. We bidden voor
licht in deze donkere tijd en zingen adventsliederen
met medewerking van Anita Vos. We maken er een
gezellig samenzijn van.

De Contactgroep

Inzameling voor de voedselbank

Op zaterdag 29 november a.s. zullen we weer een inzameling houden voor de
voedselbank. Er maken nu 90 gezinnen gebruik van de voedselbank in onze
gemeente.

Uw gaven zijn zeer welkom!

Momenteel is er behoefte aan:

Mais in blik Pasta penne
Mosterd Aardappelpuree
Deodorant Toiletpapier in kleine verpakkingen.

Geen kleding: de winterkleding kunt u zelf, schoon en heel, afgeven bij de
voedselbank op woensdag- en donderdagochtend. Adres: Karekiet 49, Mijdrecht.
We hopen op een mooie bijdrage vanuit onze statie.

Geweten(s)vol

Een stukje schrijven voor de Nieuwsbrief vind ik eigenlijk niet op
mijn weg liggen. Maar ik heb een vraag aan u als lezer. Kent u dat,
dat uw geweten knaagt? En wat is eigenlijk mijn geweten?
Meteen twee lastige vragen waar je misschien wel een boek over
vol kunt schrijven. Dat toch maar niet. En toch... De laatste maanden weet ik me
af en toe geen raad met wat ik dan nu maar even mijn geweten noem. De
afschuwelijke verharding in de maatschappij, de uit de hand gelopen protesten,
pubers die met wapens lopen en soms het foute pad op gaan, de politiek die op
de man/vrouw speelt en nauwelijks nog op de inhoud debatteert, de
klimaatverandering waarvoor steeds minder aandacht lijkt te komen, de
aanvallen op onze democratie en de immigranten die bijna van alle problemen in
dit land de schuld krijgen.

Waar staat u? Waar sta ik? Soms hoor ik dat mensen niet meer naar het nieuws
kijken. Maar is dat niet hetzelfde als de kop in het zand steken of het zal mijn tijd



wel duren? Daar wordt de wereld ook niet beter van. Ik heb geen antwoorden op
al die vragen, maar wel veel gedachten. Anderen beperken zich tot zwart/wit en
vergeten gemakshalve dat er ook nog iets als grijs bestaat.

Wat me opvalt is dat velen van ons zich laten leiden door emoties en niet door
feiten en cijfers. En waar dat wel gebeurt worden feiten en cijfers vaak zo
gemanipuleerd dat het de gebruiker goed uitkomt om zijn of haar punt te maken.
Hoe eerlijk zijn we nog? Zelfs mensen die zich christen noemen doen soms
uitspraken waarvan ik me soms afvraag hoe christelijk of religieus die zijn?
Hebben die dezelfde Bijbel in de kast staan als ik? Waar komt al dat ongenoegen
toch vandaan?

We vinden het allemaal verschrikkelijk wat er in Gaza gebeurt, maar hoe
gedragen wij onszelf dichtbij huis tegenover daklozen, immigranten en
asielzoekers? Zijn we dan nog zo meelevend?

Af en toe weet ik het niet meer, dan lijkt mijn geweten wel vol, te vol, te
overstromen.

Is het angst? Maar waar zijn dan we dan toch zo bang voor? We weten allemaal
dat ons leven eindig is. Is het dan niet de moeite waard om er iets moois, iets
goeds van te maken, elkaar te helpen op allerlei manieren, in plaats van elkaar
naar het leven te staan en te verzanden in achterdocht, boosheid, woede of nog

erger? 6

Advent en kerst zijn in aantocht. Een tijd van bezinning en voorbereiding op de
komst van nieuw leven en licht. Moeten we niet juist nu en iedere keer weer
ophieuw zoeken naar dat licht? Niet alleen maar eenvoudig zeggen dat je gelooft,
maar je religieuze normen en waarden toetsen
aan je eigen geweten? En niet het geloof zien als
een absoluut gegeven, maar als een bron van
hoop en vertrouwen van waaruit je gewetensvol
handelt? Al schrijvende denk ik dat ik mezelf het
antwoord heb gegeven. Ervoor zorgen dat mijn
geweten niet overvol raakt met nutteloze vragen
die ik niet kan beantwoorden, maar hoopvol en
gewetensvol proberen het goede te doen naar
mijn omgeving in het vertrouwen dat mijn
religieuze basis mij daarvoor de kracht geeft.

Ik wens u gewetensvolle kerstdagen en een
nieuw jaar vol vertrouwen.

Jos Zeelen



Financién en bestuur

Berichten van het bestuur

1¢ synodaal

Edwin Vos zwaaide op het gemeenteberaad van 15 oktober af als 1e synodaal.
Ondergetekende werd verkozen tot zijn opvolger en zal samen met Frans
Leeuwerik onze gemeenschap op de synode van 15 november vertegenwoordigen.

Werkbezoek

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief Berichtte bisschop Dirk-Jan ons dat hijop 3
november a.s. een formeel werkbezoek aan onze gemeenschap hoopt te brengen.
Nadat de bisschop 's middags met pastoor Tjeerd en het bestuur gesproken heeft
zalom 19:30, in buurthuis de Rank een extra gemeenteberaad plaatsvinden,
voorgezeten door de bisschop, dat in het teken zal staan van de hoopvolle
toekomst van onze gemeenschap in het licht van de bestuurlijke veranderingen.

Namens het bestuur,
Jeroen Wolvers, secretaris

Collectedoel 4¢ kwartaal 2025

In het 4e kwartaal van dit jaar, vanaf 1 oktober, is de collecte na de vieringen 7
bestemd voor een project van Missie
Sint Paulus. Missie Sint Paulus vraagt
dit keer graag uw steun voor medische
hulpverleners van het ALAhLli Arab
ziekenhuis in Gaza stad.

Te midden van wanhoop,
hulpverlening tegen de klippen op, en
moedige stemmen die blijven
oproepen tot verzet en protest blijven
artsen en verpleegkundigen van het Al
Ahli Arab ziekenhuis hun werk doen. Zelfs wanneer het ziekenhuis gericht
aangevallen is, en ondanks tekorten aan alles, gaat de hulp door.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland ondersteunt dit, via de Missie Sint Paulus.
Op haar beurt werkt Missie Sint Paulus samen met een Anglicaanse steunstichting
van het Anglicaanse bisdom van Jeruzalem.

ledere euro helpt en is tegelijkertijd meer dan een euro, meer dan een druppel op
een gloeiende plaat. ledere gift is een teken van verbondenheid. ledere donatie
een protest tegen onmenselijkheid. En iedere collecte in de Eucharistie een gebed
om Gods barmhartigheid voor het onrechtvaardige lijden van zoveel mensen.




In het 1¢ kwartaal van 2026 zal de deurcollecte bestemd zijn voor de Vastenactie.
Meer informatie hierover volgt in de volgende Nieuwsbrief.

De opbrengst van de 3e kwartaalcollecte, ten behoeve van ‘Communicatie &
publiciteit vanuit de Oudkatholieke kerk’, bedroeg: € 154,15

Actie Kerkbalans 2025

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2025 ontvangen en wilt u ons steunen,
dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde
Venen.

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2025.

Albert Geerdinck, Penningmeester

Collectes

Donderdag 16 augustus 2025
Aantal bezoekers: 31

Opbrengst gewone collecte: € 149,50
Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2025 € 37,70
Zaterdag 6 september 2025

Aantal bezoekers: 23

Opbrengst gewone collecte: € 107,00
Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2025 € 23,80
Zaterdag 20 september 2025

Aantal bezoekers: 21

Opbrengst gewone collecte: € 113,00
Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2025 € 29,35
Zaterdag 4 oktober 2025

Aantal bezoekers: 36

Opbrengst gewone collecte: € 122,00
Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2025 € 24,50
Zaterdag 18 oktober 2025

Aantal bezoekers: 37

Opbrengst gewone collecte: € 119,00

Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2025 € 33,20



Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze
geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra
aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:

Bea Dalebout,

Telefoonnummer: 06 - 16570712!

Email: b.dalebout@hotmail.nl

Gebedsintenties en bloemen

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Esther de Jong:
Tel: 06 - 44590879 of enji.dejong@gmail.com

Adressen voor de bloemen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Bea
Dalebout: Tel: 06 16570712 of b.dalebout@hotmail.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Tjeerd Visser
E-mail: tjeerd.visser@okkn.nl
Telefoonnummer: 06-15123484

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres:
secretaris@derondevenen.okkn.nl

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan
een email naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de
bestuursleden.

Aanleveren kopij volgende editie (februari, maart)

Uiterlijk 12 januari 2026
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